
 
Zondag 17 januari 2021 
 

Het gaat vandaag over: 
Jezus maakt ons één: gratis voedsel 
dat ons verandert. 
 

We lezen uit de bijbel: 
……………………………………….. 

Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat jullie het Koepelkids werkblad  
weer voor jullie hebben liggen! 

Ook zo benieuwd naar waar het vandaag over zal gaan? Ik kan je alvast verklappen dat het over 
voedsel gaat, over eten dus. Nou dat klinkt goed hè! Zijn jullie ook zo gek op eten?  

Verder verklap ik niet te veel hoor, dus luister maar goed naar dominee Cornelis  
en veel plezier met kleuren, puzzels maken en vragen beantwoorden! 



 

  

Cornelis heeft het over een marktkoopman die gratis voedsel uitdeelt. Wie bedoelt hij daar 
eigenlijk mee? …………………………………………………………………………………………………. 
En waar staat het voedsel dat de marktkoopman weggeeft voor?........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Wil jij dat ‘gratis voedsel’ aannemen? ……………………………………………………………………. 
Wat voor gevoel geeft dat jou?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Denk je dat, dat ook de bedoeling is? Leg eens uit. …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Als jullie thuis het avondmaal meevieren, 
hoe doen jullie dat dan? 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Wie van jullie gezin doen er allemaal mee? 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Waarom wordt er eigenlijk avondmaal 
gevierd? 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

Zoek de 10 verschillen 



 

 

Weet jij het nog? 

Vandaag ging de preek over: …………………………………………………………………………………… 

Het geld was voor: ………………………………………………………………………………………………… 

Het mooiste lied:…………………………………………………………………………………………………… 

Dit was bijzonder vandaag:……………………………………………………………………………………… 


