
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 juni 2020 

Vandaag preekt ds.  Cornelis 
Hamstra    
 

Hoi allemaal! Vandaag gaat het in de dienst over ‘ontzag hebben’. Ontzag hebben voor iemand is dat je 
tegen iemand opkijkt, omdat hij bijvoorbeeld iets heel goed kan, of omdat hij een bijzondere persoon is.  
Heb jij ook iemand tegen wie je opkijkt? Voor wie je ontzag hebt? Wie dan? 
…………………………………………………………………………………. 
En heb je ook ontzag voor God? Kijk je tegen Hem op? En stel je nou es voor dat je God zou ontmoeten, 
wat zou je dan zeggen of doen? En hoe zou je kijken? Teken hier je gezicht dan:  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 



 

Vraag dan snel aan je vader of moeder of zij het ook leuk vinden om af en toe zo’n blad te maken 
(dan kun jij ook nog influisteren welke puzzels je erop wilt      ) Als ze mee willen helpen kunnen ze 
een mail sturen naar: koepelkids@koepelkerk.nl  
En nee hoor, ze zijn echt niet elke week aan de beurt, ongeveer 1x per maand maar… 
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