
 

Vandaag vieren we het Pinksterfeest!  
God wil ons helemaal vullen met Zijn Heilige Geest.  

Als je ergens vol van bent kun je nergens anders meer aan denken.  
 

 

Zondag 31 mei 2020 

Het gaat vandaag over: 
   ’Vol van de Geest’   

We lezen uit de bijbel: 
……………………………………….. 

Waar zit jij soms helemaal vol van? 

Je verjaardag? Nadenken over het corona 
virus? Je sport? Je hobby? Je vrienden of 

vriendinnen? 

Teken of schrijf dat in het glas.  



 

Weet jij het nog? 

Vandaag ging de preek over: …………………………………………………………………………………… 

Het geld was voor: ………………………………………………………………………………………………… 

Het mooiste lied:…………………………………………………………………………………………………… 

Dit was bijzonder vandaag:……………………………………………………………………………………… 

 Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. 

Best ingewikkeld. In de bijbel gebruiken ze vaak het symbool van een duif als het over de Heilige Geest 
gaat. Kun jij een duif natekenen of vouwen? 



 



 


