
 

Goedemorgen! Daar zit je dan weer……. Op de grond, op de bank of misschien wel op je lievelings-
plekje. Eigenlijk past de preek van vandaag heel goed bij deze tijd van thuis zijn. God wil namelijk in 
jouw hart wonen. En dat noemt hij ook Zijn huis. God wil elk kamertje, gangetje en behangetje  
helemaal mooi maken samen met jou.  

Mag God alles van jou weten? Gek he, want eigenlijk weet hij natuurlijk alles al van jou. Toch wil 
Hij graag dat je hem alles vertelt en niets voor Hem geheim houdt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag  

Het gaat vandaag over: God woont 
in je hart 
We lezen uit de bijbel:  

Efeziers 3:14-19 



 

Weet jij het nog? 

Vandaag ging de preek over: …………………………………………………………………………………… 

Het geld was voor: ………………………………………………………………………………………………… 

Het mooiste lied:…………………………………………………………………………………………………… 

Dit was bijzonder vandaag:……………………………………………………………………………………… 

Stel je voor dat jij 
dit huis bent. 

Misschien een 
beetje lastig om je 
voor te stellen:-) 

Maar elke kamer-
tje zegt iets over 
jou. Je mag het 
tekenen of schrij-
ven.  

Dit is eigenlijk ook 
een gebed naar 
God. Hij wil alles 
van je weten en 
houdt heel veel 
van jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat staat er op je deurmat? 

 

lievelingseten 

Beste 
vrienden 

Hier maak ik me zorgen over 

hobbies 

Hier word ik blij van 


