
 
Zondag 5 april 2020 
 
Het gaat vandaag over: 
De intocht van Jezus   
       
We lezen uit de bijbel: 
……………………………………….. 

 

Wat zeggen de Farizeeën van wat er 
gebeurt? Je vindt het in vers 19 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
Wat bedoelen ze daarmee? 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

Hallo allemaal, leuk dat jullie weer met het werkblad aan de slag gaan! 
Dominee Cornelis gaat het vandaag hebben over de intocht van Jezus.  

Weet jij nog waarop Jezus reed tijdens de intocht? Ja inderdaad, een ezel.  
Best gek eigenlijk voor koning, of toch niet? Luister maar naar dominee Cornelis… 



 
 

 

Nodig: 
- Groen papier 
- Schaar of mesje 
- Stroken gekleurd 

papier 
- Plakband 
-  
Werkwijze: 
- Trek het blad 

hiernaast 2x over 
op het groene 
papier en knip het 
uit met een  
steeltje onderaan  
(zie voorbeeld 
hieronder) 

- Zet midden in het 
blad 4 rechte 
strepen en snijdt 
/knip deze lijnen 
open. Let op! Niet 
tot aan de rand. 

- Daarna kan je de 
stroken gekleurd 
papier er doorheen 
vlechten en 
vastplakken met 
plakband 

- Tot slot plak je het 
blad op het  
tweede blad,  
zodat je de 
vastgeplakte delen 
niet meer ziet. 



 

  

Welke weg leidt naar Jeruzalem? 



 

 

 

 

Weet jij het nog? 

Vandaag ging de preek over: …………………………………………………………………………………… 

Het geld was voor: ………………………………………………………………………………………………… 

Het mooiste lied:…………………………………………………………………………………………………… 

Dit was bijzonder vandaag:……………………………………………………………………………………… 

 

 

 


