
  

Lia Keegstra – Luchtenburg 
weduwe van ds. Tiete Jan Keegstra 

 
 
 
*Groningen, 1 juni 1925 † Bosch en Duin, 16 april 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 20 april 2019 om 9.30 uur in de kerkzaal van ‘De Wijngaard’ 

Dankdienst 



In diepe genegenheid denkend aan de liefde die ze ons schonk 
 
 
Hans & Liesje Keegstra 
Johannes & Daphne en Laurens 
Esther & Steven 
Marit  
 
Erik & Anne-Marie Keegstra 
Hetty 
Tim 
Lieske & Francesco 
Sem & Anne 
Bas & Cathy 
 
Bert & Bea Keegstra 
Alinde & Julian en Joas  
Lianne & Altwin, Danique, Wessel, Esmée en Fleur 
Diederike & Robert 
Jolijn & Jeroen 
 
Adeline & Maurits Dijkens 
Matthijs & Nicky 
Sander 
Susanne 
Heleen & Ali 
Terry 
Philip 
Milad & Fozhan 
 

Jan Martin & Ineke Luchtenburg 
 
 
 
 
 
Spreuken 17:6 
Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, 
kinderen zijn trots op hun voorouders.   



Herdenken & muziek ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’   
De kleinkinderen brengen rozen 
 
 
Welkomswoord 
Bert Keegstra 
 
 
Samen zingen: ‘Heer wijs mij uw weg’ 
Opwekking 687 – Gert-Jan Kole piano 

 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
  



Gebed  
Ds. Cor van Breemen 
 
 
In memoriam  
Hans Keegstra 
 
 
Een luisterlied: ‘Tienduizend redenen’ 
Kleinkinderen - opwekking 733 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 
In memoriam  
Anne-Marie Keegstra den Otter   



Samen zingen: ‘Heil hem wie God een plaats bereidt’ 
Psalm 91 vers 1, 5 en 8 – Erik Keegstra orgel 

 
 
5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer, geen kwaad bedreigt uw woning; 
gij hebt tot schild en tegenweer den allerhoogsten Koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden. 
 
8. Ik zal hem redden uit de nood, spreekt God, en hem verhogen; 
dat hij Mij toebehoort, zal groot verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, verlengen, lange jaren, 
en 't heil dat eindeloos verheugt in volheid openbaren. 
 
Bijbellezing  
Adeline Keegstra 
 
Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja’, zei Martha, ‘ik weet 
dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: 
‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. 
Geloof je dat Martha?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias 
bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
 Johannes 11 : 23-27 
 
Overdenking 
Ds. Cor van Breemen 
 



Meditatief moment ‘Gelukkig ben ik, dat ik Jezus heb’ 
‘Wohl mir, daß ich Jesum habe’  uit Bach’s cantate 147 
 
 
Samen zingen: ‘Jezus alleen, ik bouw op Hem’ 
Opwekking 575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand. 
 
 
Gebed 
Ds. Cor van Breemen 
  



Samen zingen: ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’ 
Gezang 460 – liedboek voor de kerken 
  

 
 
2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe. 
 
4  Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt. 
 
5  Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog! 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 

 

 
Om 11.45 uur zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Moscowa, 
Waterbergseweg 18 te Arnhem. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. 



Bij het open graf op Moscowa. 
 
Onze verwachting (1 Korinthe 15 : 43, 44) 
Nu hebben we een lichaam dat sterfelijk en zwak is, en weinig voorstelt. Dat 
is het lichaam dat sterft. Maar als we opstaan uit de dood, zullen we een 
ander lichaam hebben, een lichaam dat onsterfelijk, krachtig en schitterend is.  
 
Samen uitspreken: onze geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding van 
het vlees; en een eeuwig leven. 
 
Samen zingen: onze Vader  
 

 


