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1. Al mijn hoop, mijn zielsverlangen
leg ik in uw handen, HEER.
Breek vijandige belangen,
God, bescherm mij, red mijn eer.
Controleer wie mij veracht:
breng het schaamrood op zijn kaken.
Maar wie rustig op u wacht,
krijgt met schande nooit te maken.

2. Doe mij, HEER, uw wegen kennen,
laat mij al uw paden gaan.
En leer mij steeds meer te wennen
aan uw waarheid, wijs die aan.
Fleur me op, u bent de God
die mij zeker komt bevrijden.
Heel de dag lang wacht ik tot
u mij redt uit al mijn lijden.

3. Groot en goed is uw bescherming
en uw liefde voor altijd!
HEER, herinner uw ontferming,
want van jongsaf heb ik spijt:
Ik heb zoveel fout gedaan —
wil daaraan geen aandacht schenken.
HEER, het gaat uw goedheid aan!
blijf genadig aan mij denken.

4. Ja, wat is de HEER rechtvaardig!
Hij brengt zondaars op zijn spoor.
Koninklijk en zo zachtaardig
gaat hij zwakke mensen voor.
Loopt de route van de HEER
niet van waarheid naar genade
voor wie letten op zijn leer,
voor wie zijn verbond bewaren?
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5. Maak voor mij uw goede naam waar,
HEER, vergeef mijn grote schuld.
Noem zijn naam! Wie is er zichtbaar
met ontzag voor God vervuld?
Ongetwijfeld juist de man
die geleerd heeft goed te kiezen.

Zijn familie erft het land,
zal haar welzijn nooit verliezen.

6. Prachtig is wat God wil geven:

dat je vrienden met hem bent!

. Want aan wie respectvol leven
maakt hij zijn verbond bekend.
Recht houd ik mijn blik gericht,
HEER, op u, kom mij bevrijden!
Wees genadig en verlicht

mijn verdriet en eenzaam lijden.

7. Steeds weer heb ik moeilijkheden,
haal mij daar toch uit vandaan.
Til niet zwaar aan mijn verleden,
aan wat ik heb fout gedaan.
U weet wie mijn vijand is:
voel hoe hij me stuk wil maken!
Haal mij uit de duisternis,
blijf mijn bange ziel bewaken.

8. Vlakbij u ben ik pas veilig.
Laat mij niet te schande staan.
Want oprechtheid is mij heilig.
echtheid sla ik heel hoog aan.
Zo wacht ik op u — kom snel!
Kom vandaag, wacht niet tot morgen!
God, verlos uw Israél,
maak een eind aan al zijn zorgen.
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