Kinderbijbelklas tijdens de intrededienst 10 juli

Tijdens de intrededienst van Cornelis Hamstra op zondag 10 juli is er kinderbijbelklas voor de
groepen 1-3 en de groepen 4-6. Deze twee kbk’s zullen elk afzonderlijk een eigen programma draaien.
Hieronder volgt wat praktische informatie om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

De kinderen gaan met hun ouders naar de dienst in de Eusebiuskerk. Rond 10.15 zullen de kinderen
onder begeleiding de kerk verlaten. Samen lopen we met 1-3 naar Achter de Koepel en met 4-6 naar
de Koepelkerk. Voor het eind van de dienst keren we terug in de Eusebiuskerk. De kinderen kunnen
hun ouders dan gemakkelijk weer opzoeken.

KBK 1-3

De leiders voor de kinderen van groep 1-3 zullen herkenbaar zijn aan de gele/oranje veiligheidshesjes
die ze dragen. Ook zullen ze een sjaal dragen van de kleur van hun groepje. Alle kinderen zijn gewend
dat ze in een eigen groepje samenkomen tijdens de kbk. Vaak weten ze wel welke kleur hun groepje
heeft. Mocht je twijfelen, raadpleeg dan even de lijst.

Route

De kinderen verzamelen zich bij de leider van hun eigen groepje. Op de straat is met stoepkrijt de
route aangegeven die we samen gaan volgen. Het is niet een heel ingewikkelde route, voornamelijk
rechttoe rechtaan, maar voor de veiligheid en het overzicht lijkt het ons handig de route toch te
markeren. We volgen de route Koningsstraat, Bovenbeekstraat, Doelenstraat en komen zo uit bij
Achter de Koepel.

Thema

In ons reisgezelschap bevinden zich Ruth, Naomi en Orpha. Zij
lopen met ons mee naar ‘Israél’. Hoe zal de reis gaan en zullen we
het land dat we achter laten niet heel erg missen? Eigenlijk net als
dominee Hamstra. Die gaat helemaal vanuit Assen naar Arnhem.
Dat vindt hij vast ook spannend. Maar we weten: Waar je ook gaat,
Jezus gaat met je mee. En dat is daarom ook het thema van deze
bijbelklas!

KBK 4-6

De leiders van de kbk 4-6 lopen met de kinderen een andere route dan de kbk 1-3. Ook zij
verzamelen met de kinderen voor de Eusebiuskerk en lopen dan gezamenlijk door de Kerkstraat,
Wielakkerstraat, Marienburgstraat. Zo komen ze recht voor de Koepelkerk uit, waar ze in de
catacomben een workshop muziek gaan volgen.

Na afloop lopen zij via dezelfde route weer terug naar de Eusebiuskerk. Ook zij komen voordat de
dienst is afgelopen terug in de kerk en kunnen dan hun ouders opzoeken.

Extra begeleiding gevraagd

Om alles goed te laten verlopen, zouden we graag wat extra hulp willen. Wie zou als begeleiding mee
willen lopen van de Eusebiuskerk naar Achter de Koepel en terug? Je bent dan goed een uur uit de
dienst. Zowel jongeren als ouderen en ouders mogen zich bij onderstaande personen opgeven!

Voor vragen

Heb je nog vragen over de kinderbijbelklas van 10 juli? Misschien zijn er nog dingen niet helemaal
duidelijk, laat het ons dan weten.

Voor kbk 1-3 Maaike Oosten: m.w.oosten@kpnmail.nl

Voor kbk 4-6 Alja Kisteman: a.kisteman5@upcmail.nl




