
Liturgie Arnhem, middagdienst 16.30 uur 

 

Als votum (nb!) Ps 123:1.2 (zie tekst onder) groet, amen 

HA: gebed, delen Formulier 

Belijdenis + LvK 358: 3.4.5 

Opheffing en communie 

lezen Joh 12:20-33 

Ps 30:1.2 

 

collecte 

Job 1:6-22 en Jac 5:7-11 

Ik ben niet bang ( Een boek vol liedjes, dl 2 p. 196) 

Preek (tekst Joh 12:27) 

Ps 9: 8.9.6.7 

Gebed 

LvK 195 

 

 Psalm 123 

Ik sla naar U, die in de hemel zit, 
mijn ogen op en bid. 
Zoals een knecht zijn meester aan blijft 
kijken 
tot die zijn gunst laat blijken, 
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft 
smeken 
om een welwillend teken, 
zo richten wij verwachtingsvol ons oog 
naar onze God omhoog. 

2. Heb medelijden, wees genadig, HEER, 
wij redden het niet meer. 
Alle verachting heeft ons lamgeslagen, 
de smaad is niet te dragen. 
Voortdurend willen spotters ons bezeren; 
ze blijven ons kleineren. 
HEER, doe iets aan hun arrogante toon. 
Verlos ons van hun hoon. 

Tekst: Jan Pieter Kuyper 

Ik Ben Niet Bang 
 
Wees niet bang voor morgen 
Wat er komen mag 
Hij zal voor je zorgen 
Iedere dag 
Ik ben niet bang 
Mijn leven lang 
 
Wees niet bang voor mensen 
Ook al doen ze kwaad 
Liefde is toch sterker 
Dan de haat 
Ik ben niet bang 
Mijn leven lang 
 
Wees niet bang voor dingen 
Die je niet begrijpt 
Hij zal jou omringen 
Heel de tijd 
Ik ben niet bang 
Mijn leven lang 

 
 


