
Programma 14 februari 2016 

Special: Doop Twan Hilvers 
Serie: Leven met Jezus deel 10 (slot) 

Thema:  Wees Volmaakt! 
 
Welkom 
Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom 
9:45 start aanbidding 
Welkom gastvrouw 
Uitnodiging voor aanbidding 
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn  
Zingen: LvK 481:  1+2 (orgel) 
 
10:00 start ‘De Basis’ 
1. Opening  
Gastheer kondigt thema aan! 
Zingen: Votum en Groet (Sela)  
Gebed 
 
2. Doop Twan Hilvers 
Zingen: Opwekking 599 Nog voordat je bestond 
Doopvragen Roy en Janine Hilvers 
Doop 
Zingen: Dooplied O God hoe diepingrijpend. (Melodie psalm 92 orgel) 
 
O God, hoe diepingrijpend  
hebt U ons mensen lief! 
Dit kind ontgaat u niet,  
U weet het te bereiken.  
Verstrekkend is uw aandacht  
U schrijft geschiedenis.  
Wat ons het liefste is,  
mag leven op uw adem. 
 
O Heer, hoe diep gaan kind’ren  
U, Jezus, aan het hart!  
U zegt het zelfs apart:  
Laat niemand hen verhind’ren!  
U neemt hen in uw armen,  
U zegent hoofd voor hoofd.  

Thema:  Wees volmaakt! 
14 februari 2016  
 
Gastheer: Mirjam de Stigter 
Lezer: Wilmanet Buitenhuis 
Gebed: Petra Antuma 
Organist: Leen Voogt 
Piano: Johan Meinardi 
Spreker: Gert Hutten 
Wijkdienst: N3/N4 
Kinderclub: 4-6 
Toed: Gert-Jan de Sitgter 
 



Wie als een kind gelooft  
wilt U het hart verwarmen. 
 
O Geest van God, hoe krachtig  
geeft U Gods Liefde door!  
Een kind gaat bij U voor,  
in kleinheid bent U machtig!  
Laat ons als kind’ren dromen,  
verwachtend voor U staan.  
Uw rijk mag binnengaan  
al wie als kind wil komen! 
 
Kinderen naar de kinderclub…. 
 
3. Luisteren naar God 
Lezen: Matteus 5: 38-48  
GK 151: 1-3 (melodie LvK 285 orgel)   
Preek: Wees volmaakt! (dat kan natuurlijk niet)  
Zingen: Opwekking 245 Hier in uw heiligdom…. 
 
4. Afsluiting… 
Dank en gebed 
Collecte en onder de collecte  
Afsluitende Mededelingen door gastheer en daarna meteen  voorspelen en  
 
Zingen: Lied van de maand  NLB 836: 1, 2 en 5 O Heer die onze Vader zijt 
(eventueel zingen LvK 463: 1+2+5 zelfde lied andere melodie Orgel) 
 
O Heer die onze Vader zijt,           
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
  
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij Uw nodend woord, 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 



op weg gaan met U mee. 
  
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in 't hart. 
 
Zingen:  Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen 
Zegen: Ga dan heen  
Ontmoeting / Koffie 
 
 
Volgende week start een nieuwe serie preken.   

Thema is ‘De Weg van genade’.  Wat is heel praktisch leven van 
genade en hoe verandert en vormt die genade jouw leven en karakter.   
Het zal gaan over het onderscheid tussen goedkope en dure genade.  
 
 
©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk midden in het hart van 
de stad met een hart voor de stad. In ‘De Basis’ is er veel aandacht voor woord en gebed. 
Daaromheen hebben we geregeld voor of na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte 
voor ontmoeting en gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal 
van De Koepelkerk. 
 
 
 


