Matteus 18:15-17 + 21-35

Liturgie avonddienst Arnhem

Votum/Zegen/Amen (Efeze 1:1-2 - over vrede en genade)
Aan de heiligen in [............ ], aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

Zingen: Gez 171:1,2,3
Bijzonder dat wij onze grote God mogen ontmoeten.
Laten we daarvan zingen.

Gebed

Preek over Matteus 18:15-17 en vooral over 18:21-35
e Vooraf lezen Matteus 18:15-17 (lector)

Inleiding preek

Lezen Matteus 18:21-35 (lector)

Rest preek

Zingen: Ps 103:3,4,5
Gods liefde voor ons proef je in Psalm 103

Belijdenis via Gez 179a beurtzang

Gebed
Collecte

Zingen: Gez 167:1,2,3,4 (melodie in canon)
Efeze 4:3 en 32: De kerk als leerschool voor vrede en vergeving:
*Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft.
*> Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft.
Laten we daarover gaan zingen.

Zegen (Efeze 6:23-24 - over vrede en genade )
Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.



