Avonddienst Koepelkerk 24-01-16

- welkom / mededelingen

- LvK 434: 1,2,5 (‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’)

- toewijding

- psalm 138: 1,4

- gebed

- lezing Jakobus 1:19-27; 2:14-26

- opw 679 (“‘Hyj 1s hier, Hjj is bij ons’)

- preek: Wat is geloven?

- LB 905 (‘Wie zich door God alleen laat leiden’)

- gebeden
- collecten
- geloofsbelijdenis

- LvK 393 (‘De dag, door uwe gunst ontvangen’)

- zegen

- amenlied LB 425 (‘Vervuld van uw zegen’)

1

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

2

Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen

de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

3

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.

Laat Gods genade u genoeg zijn,

die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet;

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4
Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat



