Programma 10 januari 2016
Serie: Leven met Jezus (deel 6)

Thema: Overtuigen of

Getuigen ! Thema: Overtuigen of getuigen
10 januari 2016

Welkom Gastvrouw: Carin Rots

Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom Lezer: Gonny Munneke

9:45 start aanbidding Gebed: Paula Andringa

Welkom gastvrouw Organist: Henk Kiestra

Uitnodiging voor aanbidding Band: Singitout
Spreker: Gert Hutten

_ _ _ Wijkdienst: 27/ Z8

Zingen: Opwekking 623 laat het huis Kinderclub: 1-3

gevuld zijn. Toed

Zingen: Opwekking 769 bouw uw

koninkrijk

10:00 start ‘De Basis’

1. Opening

Gastvrouw kondigt thema aan!

Zingen: Votum en Groet Sela

Zingen: Lied van de maand NLB 214 Het licht dat weer opnieuw begon

1. Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is

en die alleen te loven is.

4. En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is

dat God uw licht, uw helper is.

5. De hemel immers is nabij!

Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

8. Lof zij de Vader, eeuwig licht,



de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

Gebed
Kinderen groep 1-3 naar de kinderclub!

2. Luisteren naar God
Lezen: 1 Petrus 3: 8-17
Zingen: Psalm 25 (tekst Rene Barkema en David Heek).

Al mijn hoop, mijn zielsverlangen

leg ik in uw handen, HEER.[I

Breek vijandige belangen,

God, bescherm mij, red mijn eer.
Controleer wie mij veracht:

breng het schaamrood op zijn kaken.
Maar wie rustig op u wacht,

krijgt met schande nooit te maken.

Doe mij, HEER, uw wegen kennen,
laat mij al uw paden gaan.

En leer mij steeds meer te wennen
aan uw waarheid, wijs die aan.
Fleur me op, u bent de God

die mij zeker komt bevrijden.

Heel de dag lang wacht ik tot

u mij redt uit al mijn lijden.

Preek: Overtuigen of getuigen...

Zingen: Opwekking 708 De hemel juicht, uw kerk getuigt
Zingen: GK 160 Groot is uw trouw o Heer

3. Afsluiting...

Dank en gebed

Afsluiting door gastvrouw

Collecte (tijdens collecte mededelingen) en opwekking 767 voorzingen...
daarna gaan we meteen zingen....



Zingen: Opwekking 767 Familie....
Zegen: Ga dan heen

Singout
Opwekking 461, Mijn Jezus, mijn redder
Opwekking 575 Jezus allen...

Ontmoeting / Koffie

©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk
midden in het hart van de stad met een hart voor de stad. In ‘De Basis’ is er
veel aandacht voor woord en gebed. Daaromheen hebben we geregeld voor of
na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte voor ontmoeting en
gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal
van De Koepelkerk.



