Liturgie, zondag 20 december, GKv Arnhem, 10.00 uur.

LB 150a ‘Geprezen zij God’ (lied van de maand)

Welkom door gastheer

- Votum en groet
-LL Psalm 118: 1 en 5

1.

De HEER is goed, dus kom hem
prijzen:

zijn liefde zal er altijd zijn.

Kom, Israél, hem eer bewijzen:

‘Zijn liefde zal er altijd zijn.’

Kom, priesters, met elkaar naar voren.
‘Zijn liefde zal er altijd zijn.’

Wie God als HEER kent, laat je horen:
‘Zijn liefde zal er altijd zijn.’

5.

De HEER is sterk, hij laat me zingen.
Mijn redding dank ik aan de HEER.

De HEER staat boven alle dingen.

Wie eerlijk leeft, geeft hem de eer:

‘Zijn rechterhand regeert daadkrachtig,
zijn rechterhand grijpt stevig in,

zijn rechterhand is oppermachtig,

de HEER geeft heel mijn leven zin.’

De 4 komsten van Jezus, waarover de Bijbel spreekt

De 1¢ komst
- NBV Mattetis 1: 18-23
-LL Psalm 46: 3 en 4

3.

Kom, kijk eens naar Gods eigen daden,
geen mens kan zijn gedachten raden.
Wat hij op deze aarde doet

is zo verbazingwekkend goed.

Hij sloopt de speren, breekt de bogen,
de wapens gooit hij in de oven.

‘Stop met je oorlog, geef mij eer,

ik ben je God, de hoogste heer.’

- Gebed
De 2e komst

-NBV Daniél 7: 13-14
-LL Psalm 21: 1 en2

4,

De HEER van alle hemelmachten

is met ons, hij geeft nieuwe krachten.
Een sterke burcht voor Israél

is Jakobs Gods — immanuél!



1.

De koning, HEER, wat is hij blij!

Hij juicht om uw bevrijding

en prijst uw kracht en leiding.

Zijn hartenwens werd werkelijkheid.
Hij vroeg u—en u gaf.

U wees zijn vraag niet af.

2.

U geeft hem wat u hebt beloofd.
Wat zegent u hem machtig:

riant, royaal en prachtig.

Uw eigen hand plaatst op zijn hoofd
een gouden koningskroon

als stralend eerbetoon.

Kinderen van groep 4 t/m 8 naar de kinderbijbelklas

- NBV Mattetis 24: 1-35 (Bijbellezer)
- Overdenking
-LL Psalm 21: 3en 4

3.

Hij heeft u om iets groots gevraagd.
U hebt het hem gegeven:

oneindig, eeuwig leven.

De glans en glorie die hij draagt,
weerspiegelt uw gezicht,

dat straalt van reddend licht.

De 3¢ komst
- NBV Handelingen 2: 17-21
-LL Psalm 16: 1

1.
Bewaar mij, want ik schuil bij u, mijn God.

Ik wil mij zielsgraag aan de HEER verbinden:

‘U bent mijn Heer, mijn leven, mijn genot.
HEER, los van u is er niks goeds te vinden.’
De heiligen, die mij veel vreugde geven,
wil ik vertellen hoe je goed kunt leven.

- NBV Mattets 6:19-21

2.
Wie het geluk bij andere goden zoekt,
is van problemen en verdriet verzekerd.

4.

U zegent hem, u maakt hem bljj.
In u heeft hij vertrouwen,

u zult zijn toekomst bouwen.
De Allerhoogste staat hem bij.
Hij wankelt geen moment,
omdat hij u erkent.

Ik volg hen niet, ik pleng voor hen geen bloed.

De HEER is mijn bezit, mijn eigen beker.



Hij houdt me vast en laat me vrolijk leven
met al het moois dat hij mij heeft gegeven.

- Powerpoint ‘7 redenen om je tienden te geven’ [met rustige pianomuziek]

3.

Om al zijn goede raad prijs ik de HEER.

Dag in dag uit houd ik de HEER voor ogen.

Ik merk zelfs ’s nachts dat ik nog van hem leer.
Hij staat dan naast me, is om mij bewogen.

Dit maakt me sterk en blijft me blijdschap geven.
Ik leid een veilig en verzekerd leven.

Mededelingen door gastheer
- Collecte

De 4¢ komst
- NBV Mattets 24: 36-44

- Bidden voor de wereld en elkaar (Gebedsleider)
- LL Psalm 103: 7 en 8

7.

God heeft zijn troon een vaste plek gegeven.
De HEER is koning, hij regeert ons leven.
Dus engelen, geef hem alleen de eer!
Machtige wezens, ijzersterke helden,

die doen wat hij beveelt of wil vermelden,
aanbid hem, jullie dienaars van de HEER!

8.

Aanbid de HEER, de schepping moet hem prijzen.
Laat heel zijn koninkrijk hem eer bewijzen.

En ik moet meedoen, ja, ik prijs de HEER.

Eer aan de Vader die om ons blijft geven.

Eer aan de Zoon door wie wij eeuwig leven.

Eer aan de Geest. Aan God alleen de eer!

- Zegen



