
Liturgie Zondagavond 13 december 2015

Evert van Loenen leest een preek van Prof.Dr.J.van Bruggen, em.hoogleraar T.U.Kampen

THEMA: ADVENT BEGINT, WAAR JE HET NIET VERWACHT

Welkom ouderling van dienst

Zingen : Ps 89:1,2,6 ( U betoont Uw trouw aan hen die U verwachten)

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 288: (Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt)

Gebed

Lezen: Lucas 1: 5-25

Zingen: Nieuwe Liedboek voor de Kerken 464: 1,2,7,8,10 ( tekst zie bijlage)

Lezen Tekst: Lucas 1: 11-17

Preek: Advent begint waar je het niet verwacht.

Zingen LvK 254: 1,2

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen LvK 254: 1,3

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Slotzang: LvK 26: 1,4

Zegen

Gezongen Amen.


