Programma 6 december 2015
Serie: Leven met Jezus (deel 3)

Thema: Draag elkaars lasten!

Welkom

Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom
9:45 start aanbidding

Welkom gastheer

Uitnodiging voor aanbidding

Thema: Draag elkaars lasten
6 december 2015

Gastheer: Wouter Krol
Lezer: Gerard Braaksma
Gebed: Marian Bouwman
Organist: Anita Bunk
Band: Singitout

Spreker: Gert Hutten
Wijkdienst: Z1 en 72

Kinderclub: 1-3

Zingen: Opwekking 600 Open mijn ogen
Toed: Jaap

Zingen: Opwekking 551 Ik zie uit naar de dag

10:00 start ‘De Basis’

1. Opening

Gastheer kondigt thema aan!

Zingen: Votum en Groet Sela

Zingen: Lied van de Maand: NLB 150 a geprezen zij God (orgel)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



Gebed
Kinderen groep 1-3 naar de kinderclub!

2. Luisteren naar God
Lezen: Matteus 11: 28-30, Galaten 6: 1-5
Zingen: Met open armen....

Met open armene

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vliucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Preek: Draag elkaars lasten!

Opwekking 561 Hier aan uw voeten Heer

Zingen: God is onze schuilplaats (Ds. A.F. Troost) (melodie: gezang 393 oude
liedboek orgel)

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,



een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt,

2. de goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen —
gezegend wie die schuilplaats kent!

3. Want komt de storm en striemt de regen,
dan valt het huis gebouwd op zand,
maar is het op de rots gelegen,
dan houdt het vast en zeker stand.

3. Afsluiting...

Dank en gebed

Afsluiting door gastheer

Collecte (tijdens collecte mededelingen) en daarna gaan we meteen zingen....
Zingen: GK 165 Machtig God sterke Rots (orgel)

Zegen: Ga dan heen
Ontmoeting / Koffie

Singout:
Zingen: My lighthouse rent Collective
Zingen: Opwekking 661 Maak Groot onze God

©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk midden in het hart van
de stad met een hart voor de stad. In ‘De Basis’ is er veel aandacht voor woord en gebed.
Daaromheen hebben we geregeld voor of na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte
voor ontmoeting en gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal
van De Koepelkerk.



