Programma 15 november 2015

Special: Viering Heilig Avondmaal
Serie: Leven met Jezus deel 1 je klein!

Thema: Ben je groot of ben je klein... 15 november 2015
(Over echte nederigheid)

Welkom Gebed: Femmy Sietsma
Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom Organist: Christian Bos
9:45 start aanbidding Pianis: Christiaan Bos
Welkom gastheer Blazers

Spreker: Gert Hutten
Wijkdienst: Z7 en Z8
Kinderclub: 1-3
Toed: Jaap

Uitnodiging voor aanbidding

Zingen: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
Zingen: |k ben..... (Sela)

Thema: Ben je groot of ben

Gastheer: Derck Buitendijk
Lezer: Henk van Biessum

10:00 start ‘De Basis’

1. Opening

Gastheer kondigt thema aan!

Zingen: Votum & Groet Sela

Zingen: Lied van de Maand: NLB 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt!

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien, maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.

Gebed

2. Luisteren naar God



Lezen: Psalm 131
Zingen Psalm 131 op de melodie van daar juicht een toon daar klinkt een
stem...

1. Ik wil mij niet verheffen, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Wat uitgaat boven mijn verstand
wijs ik bescheiden van de hand.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,
en breng mezelf tot diepe rust.
Ik houd mij klein, zoals een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,
toch ben ik stil en heb geduld.

Wacht, Israél, zo op de HEER,
verwacht Hem nu en altijd weer!

Preek: Ben je groot of ben je klein?
Zingen: Opwekking 561: Hier aan uw voeten Heer
Zingen: GK 156 Heer Ik kom tot U

3. Viering Avondmaal

Instellingswoorden

Uitdelen brood (muziek)

Woorden bij het brood en eten

uitdelen wijn (muziek)

Woorden bij de wijn en drinken

Zingen: Opwekking 615 Dank u voor het Kruis Heer

4. Afsluiting...

Dank en gebed

Afsluitende Mededelingen door gastheer

Collecte

Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Zegen: Ga dan heen

Ontmoeting / Koffie

©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk midden in het hart van
de stad met een hart voor de stad. In ‘De Basis’ is er veel aandacht voor woord en gebed.



Daaromheen hebben we geregeld voor of na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte
voor ontmoeting en gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal
van De Koepelkerk.



