
Liturgie, zondag 8 november, GKv Arnhem, 10.00 uur. 
 
Sing-in: 
- Opwekking 720: ‘God maakt vrij’ 
 
Toewijden aan God   
- Votum en groet 
- De Heer is mijn herder (Marcel en Lydia) 
 
Zingen voor God 
- Gebed 
- Opwekking 672: ‘Heerser over alle dingen’ (zonder laatste deel met vertraging) 
 
Kleinmaken voor God 
- LL Psalm 25: 3, 4 en 5   (Geneefse melodie, orgel en/of piano) 
 
3.  
HEER, herinner uw genade, 
denk aan uw barmhartigheid. 
Want die blijven altijd staande. 
Van mijn jeugd al heb ik spijt: 
HEER, ik heb veel fout gedaan –  
wil daar niet aan blijven denken. 
HEER, het gaat uw goedheid aan:  
blijf uw liefde aan mij schenken. 
 
4.  
God de HEER is zo rechtvaardig. 
Zondaars brengt hij op zijn spoor. 
Onderwijzend en zachtaardig 
gaat hij zwakke mensen voor. 
Al de wegen van de HEER 
zijn vol waarheid en genade. 
voor wie letten op zijn leer, 
voor wie zijn verbond bewaren. 
 
5.  
HEER, het gaat uw goede naam aan! 
HEER, vergeef mijn grote schuld. 
Welke man kan bij de HEER staan, 
is met groot ontzag vervuld? 
Deze man wordt klaargemaakt 
om de juiste weg te kiezen. 
Zijn familie erft het land, 
zal haar welzijn nooit verliezen. 



- Goed nieuws – onze schuld vergeven! 
 
- Opwekking 548: De muziek vervaagt  

Luisteren naar God 
- Bijbellezing: Maleachi 3: 6-12 en Matteüs 6:19-21 
- Overdenking  
- Gebed 
- Opwekking 582: Alles geef ik U 
 
Schuilen bij God 
- bidden voor de wereld en elkaar 
 
Op weg gaan met God 
- Collecte  (met luisterlied: Trinity: 'May you have') 
- De wet van God: NBV Psalm 146: 5-9 
- Opwekking 544: Meer dan rijkdom 
- Zegen 
 
Sing out: 
- Opwekking 683: Stap voor stap (Engelse versie) 
- Opwekking 553: Laat het feest zijn  

 


