Liturgie morgendienst 7 juni 2015

Muzikale inleiding
met Opw. 733 tienduizend redenen
Opw. 488 Heer, ik kom tot U

Opening
welkom door gastheer Chris Rasmussens
votum en groet (Sela)

gebed

zingen: Ps. 146 : 1, 3, 4 (hertaling Heek/Barkema)
Prijs de HEER je hele leven!

Zing, mijn ziel, en prijs de HEER!

Zolang ik het mag beleven

krijgt mijn God de hoogste eer.

Zolang ik op aarde ben

loof, aanbid en prijs ik hem.

Zielsgelukkig zul je leven

als je God als helper hebt,

als de HEER je hoop blijft geven,
Jakobs God vertrouwen schept.
Hemel, aarde, zee en land

zijn het kunstwerk van zijn hand.

Hij doet recht aan wie alleen staat,
hij ziet mensen in hun nood,

recht de rug van wie gebukt gaat,
hij geeft hongerigen brood.

Wie geboeid zit, maakt hij vrij.
Blinde ogen opent hij.

kinderen van groep 4 t/m 8 naar de kinderbijbelklas

lezing door Nicolet van Eerde

Hand. 16: 16 — 24,

zingen: Ps. 95:1, 2

lezing van de tekst: Hand 16: 25, 26
zingen: Ps. 113:1

preek over aanbidding (Hand. 16:25, 26)
zingen: Ps. 118: 10

gebed en voorbeden door lkenius Antuma
Afsluiting:

mededelingen dooor de gastheer

collecte

zingen: Opw. 548 hart van aanbidding
zegen en gezongen ‘amen’



