Leesdienst zondagmiddag 29 maart 2015

In deze dienst leest broeder Jan Luursema een preek van dominee Wim de Groot uit Nieuwerkerk aan
de 1Jssel. De preek heeft als titel ‘Als kinderen anders kiezen dan jij met als overkoepeld thema ‘Hoe
smaakt appeltaart. Het is deel 1 uit een duo van twee preken. Deze preek heeft als titel ‘Appeltaart

met noten’

Liturgie

Gezang 120: 1,2,3, Dat uw ogen nacht en dag (orgel)

Opwekking 429 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie (piano)
Votum en Zegengroet

Gebed

Genesis 49: 1 - 28

Psalm 115: 6,7, Vertrouw op God, gij die de Here vreest (orgel)

Genesis 49:18

Preek ‘Als kinderen anders kiezen dan jij’

Sela, Ik zal er zijn (piano)

Geloofsbelijdenis uit GK 179a, in beurtzang ‘allen — mannen — vrouwen’ (orgel)
Gebed

Collecte

Opwekking 640 Ik heb mijn ogen op naar de bergen (piano)

Zegen

Gezongen amen




