Liturgie avonddienst 11 januari 2015

We sluiten aan bij vorige week: “een eeuwig God is de HEER” (Jesaja 40).
‘Eeuwig’ is een dimensie die we niet aankunnen.
Over een ‘eeuw’ wordt ook gesproken in de bijbel.
Maar op een merkwaardige manier: een dag als een eeuw en een eeuw als een dag...
Wat betekent het en wat kun je ermee?

Votum en groet
Zingen: Ps.90:1, 2,3
Gebed

Lezing: 2 Petrus 3

Zingen: LvK 1

Preek over 2 Petrus 3: 8 duizend en één
Zingen: Gez. 101: 5

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis, zingen: Gez. 179b
zegen



