
 

 

Avonddienst 4 januari 2015 

Denk aan de vrouw van Lot! 

Preeklezen Jaco van Maaren 

De preek is van ds. H. van Veen 

 

 

 

Welkom en aanbidding 

Openingslied: Liedboek 475: 1 en 2 

1 Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

Heer Jezus, licht en leven, 

Ik draag U als geschenken aan 

wat Gij mij hebt gegeven 

U zij mijn hart en ziel gewijd 

mij n geest, mijn zin, mijn innigheid. 

O neem ze aan als gaven. 

 

2 Voor ik als kind ter wereld kwam,  

zijt Gij voor mij geboren. 

Eer ik een woord van U vernam,  

hebt Gij mij uitverkoren. 

Voordat uw hand mij heeft gemaakt,  

werd Gij een kindje, arm en naakt 

hebt Gij U mij gegeven. 

 

Votum en zegen 

Zingen: Psalm 97 (LvK): 3 en 5 

Gebed 

 

Luisteren naar God 

Lezen: Genesis 19: 15-29 

Zingen: Psalm 11 (berijming uit LvK): 1,2 en 3. 

Lezen: Lucas 17: 28-37 

Zingen: Lied 252 (LvK): 3 en 4 

Preek 

 

Geloofsbelijdenis 

Zingen:  Liedboek 475:3 

 

3 Temidden van de nacht des doods,  

zijt Gij, mijn zon verrezen. 



O zonlicht, mild en mateloos,  

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt,  

en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

 

Dank en gebed 

Dankgebed 

Collecte a) TU en b) VSE 

 

Slotzang: Opwekking 534 ‘Jezus, Gods Heerlijkheid verschijnt!’ 

 

Ga dan heen 

Zegen 

Gezongen Amen 

 

 


