Programma zondagmiddag 16 november
Aanbiddingsdienst
Eat, Sing en Pray

Welkom

Opwekking 642 al mijn zonden en al mijn zorgen
LvK 457 Heilig, heilig, heilig

Votum, groet en gebed

Opwekking 737 U nodigt mij aan tafel
LvK358:1,4en5en6

Viering avondmaal

Psalm 32

Geluk is dat je fouten zijn vergeven,

je zonde weg, bedekt voor heel het leven.
Geluk is dat de HEER je niets verwijt

en dat je bent bezield door eerlijkheid.

Zolang ik zweeg had ik gebroken nachten

en overdag gebrek aan nieuwe krachten.

Uw hand was drukkend zwaar — mijn lijf begon
kapot te gaan als in de hete zon.

Ik ben voor u mijn zonde gaan benoemen,
hield ermee op mijn fouten te verbloemen.
Ik zei: ‘Mijn schuld beken ik aan de HEER.’
En u vergaf mij — geen verwijten meer.

Laat wie gelooft zich biddend aan u binden
in tijden dat u zich door hen laat vinden.
Hoe hoog de golven om je heen ook slaan —
gegarandeerd — ze raken jou niet aan.

Bij u vind ik een schuilplaats in gevaren,

ik voel me veilig, u blijft mij bewaren.

U bent het die mij liefdevol omringt

en met gejuich van mijn bevrijding zingt.
‘Ik geef je inzicht, zal je wegwijs maken,
geef je advies en zal je goed bewaken.
Wees dus geen ezel of een koppig paard,
dan blijft het kwaad je absoluut bespaard.’

Wie slecht is leidt een ongelukkig leven.
De HEER blijft wie gelooft zijn liefde geven.
Wees blij en opgetogen met de HEER!

Wat wil je, als je eerlijk bent, nog meer?



Eer aan de Vader, die om ons blijft geven.
Eer aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven.
Eer aan de Geest, die altijd voor ons pleit.
Drie-enig God, leef tot in eeuwigheid!

Opwekking 245 Hier in uw heiligdom

Samen bidden
Collecte

lofprijzing slot

Opwekking 661 De koning in zijn pracht
Opwekking 702 U bent de God die eeuwig leeft
GK 107 Ere zij aan God de Vader

Zegen....



