
Groeien in genade 
Sterk door de genade - 2 Tim. 2:1

Genade en sterk? 

Bedenk een eigen omschrijving van 
genade. Schrijf die eerst voor jezelf 
op. Deel daarna met elkaar de 
omschrijvingen. 
 
Genade wordt meestal gekoppeld 
aan zwak, aan verliezen. En dat 
klopt: jij bent zwak en de verliezer,. 
Maar de genade van Christus Jezus 
maakt je tot winnaar! 
 

Situatie 

Vind je de situatie waarin Paulus 
Timotheüs brengt (vertrek uit Efeze, 
4:9) enigszins vergelijkbaar met het 
proces waar wij nu als kerk in zitten?  
Hoe leerzaam was de verkondiging 
voor de benadering? 
 
Genade is een kracht, wát je ook 
moet doen en hoe onzeker je je ook 
voelt. Is niet erg: de Levende neemt 
je mee en staat voor je in! 
 

Kies! (‘wees sterk’) 

Kies voor die genade-ingang. Als dat 
je krachtbron is, dan kun je alles aan. 
 
 
 
 

Het is niet van jóu afhankelijk! laat 
het maar gebeuren, wees niet 
verkrampt (denk niet vanuit 
problemen, die zitten aan de zwákke 
kant!), besef dat Js. Chr. De 
Levende is die zelfs de dóód al 
overwonnen heeft. 
 
Bedenk opnieuw een omschrijving 
van genade. Is er een verandering 
met je eerste omschrijving? 
 
Geloof je dat de genade van Christus 
Jezus een kracht(-bron) is? 
Kun je een voorbeeld noemen, 
waaruit blijkt dat je eigen zwakte (je 
kramp, je redeneren, je plannen) 
door deze genade overonnen werd? 
 
‘Sterk door genade’ als je 
ontspanning ervaart. Omdat je niet  
meer zélf hoeft te regelen, in elkaar 
te zetten, vooor elkaar te boksen. 
Het wordt veel meer: ontdekken wat 
God op je tafel legt en daarmee 
dealen. Dat hoeven geen 
gemákkelijke dingen te zijn, dat 
hoeven geen símpele vragen te zijn, 
maar door de genade van de 
Levende zul je er nooit in ten ónder 
hoeven gaan! 
 
Kun je dit praktisch onderschrijven? 
 
‘Sterk door genade’, dat is oppakken  
 
 

wat God vooráán legt, wat Hij laat 
zien om ermee te dealen. Soms is 
dat wat je pijn doet, soms wat je 
verdriet geeft, soms is het de 
blokkade die je elke dag voelt (en dat 
is niet ‘zomaar’), soms is het gewoon 
een keuze die je moet maken, soms 
is het iets wat eerst een probleem 
lijkt, maar naderhand een kans blijkt 
te zijn. En nog veel meer… 
Maar alles wordt hier gezet in het 
stralende licht van de Levende, 
Jezus Christus. Kies er dan voor om 
in dat licht te gaan staan! “Wees 
sterk…”. 
 
 

Anti-keuze 

Van nature zijn wij allemaal zelf-
doeners, problemensjouwers, we 
zoeken de donkere kanten vaak 
makkelijker op dan de lichte…  
Dat is zwak. Genadeloos en 
vreugdeloos… Dat kun je in deze 
wereld genoeg vinden, maar de kerk 
leeft van een ander verhaal: “Wees 
sterk door de genade van Christus 
Jezus” 
Herken je je zwakte? Wil je delen 
waar die volgens jou het meest op 
vast zit? 
 
 
 
 
 

Genade, dat is sterk! 
 
 
Genade is dat de Levende jou in Zijn 
handen neemt en je laat nadenken 
en keuzes laat maken en 
beslissingen laat nemen, allerlei 
dingen laat ervaren – maar dat je dat 
nooit meer ‘op jezelf’ hoeft te doen. 
Ik ben – door die genade – 
aanvaard. Ik ben – door die genade 
– veilig. Ik ben – door die genade – 
belangrijk. Ik ben – door die genade 
– bestemd om te leven mét alles (en 
het kan) en uit te komen bij eeuwig 
leven. Genade, dát is sterk…!!         
 
 
Op welke manier zou jij de kracht 
van de genade willen uitdelen in de 
gemeente? Wil je daarvoor ook 
concrete stappen zetten? Welke? 
 
 
Het lijkt zo eenvoudig:alles maar 
over te geven aan God. En het ìs 
ook eenvoudig. Niet als je het in 
eigen kracht moet doen. Dan is het 
ronduit onmogelijk. Het is alleen dan 
eenvoudig, als je mag geloven dat 
God een Vader is Die alle dingen, 
ook het ongerijmde en ondraaglijke, 
doet medewerken ten goede.  
              (Prof. dr. Arie de Reuver) 
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Genade, dat is sterk! 


