Opvoeden uit genade heeft te maken

met groei en herstel. God wil onze
verantwoordelijkheid herstellen.

Een belangrijk onderdeel van
opvoeden is dat je kind leert om zelf
verantwoordelijk te zijn.

Opvoeden is ook je kind aanspreken
op verantwoordelijkheid.

Het mag niet zo zijn dat kinderen

God zien als een gevaarlijke God.
Ontzag voor God is vooral ontzag
voor zijn genade.

Leer de kinderen te leven vanuit
vergeving, verzoening en
aanvaarding. Leer ze dat ze fouten

mogen maken.

3. Gods liefde centraal

God houdt zielsveel van ons en onze
kinderen en we zijn uitermate
waardevol in zijn ogen.

Het kind wordt niet als een probleem
gezien. Het kind hoeft niet anders te
zijn.

We mogen leren denken vanuit
waarde.

Zijn liefde is onafhankelijk en zeer
kostbaar. Het heeft hem alles gekost
om van ons weer kinderen te maken.
Hij wil zielsgraag weer Vader zijn.

Opvoeden met genade is opvoeden
met die bijzondere liefde van God.

Leer van Jezus. Als mensen grote
zondaars zijn, heeft Jezus ze lief. Hij
gaat met ze eten. Ze zijn welkom.
Dat is kwaad met goed overwinnen.

Dat is het nieuwe gebod van Jezus.
heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb.
De bijbel noemt het ook wel de wet
van Christus.

Wij allen zijn gemaakt naar het beeld
van God en omwille van de majesteit
van God. Zie jij Gods heerlijkheid in
je kind?



