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Kijk naar de troon (Groeien in genade deel 1)
Openbaringen 4, Hebreeén 4: 12-161

Welke bril heb je op?

De boodschap van openbaringen is:
de dingen zijn niet zoals ze lijken te
zijn. Juiste visie op de hemel zorgt
ervoor dat we kunnen begrijpen wat
er gebeurt. De meest herhaalde
opdracht in openbaringen is: Kijk!.
Vervolgens lees je steeds ‘vrees
niet’. De les is deze: Als je goed kijkt
vrees je niet. Praat eens door over

deze stelling.

Er is een deur open in de hemel. We
krijgen een uniek inkijkje. De hemel
is niet ver weg. Het is een realiteit
dichtbij, om je heen. Er zijn zoveel
dingen om ons heen die er wel zijn,
maar die je niet ziet.

Kijk naar de troon. Jezus wil duidelijk
maken dat er een troon is. Er wordt
geregeerd. Er is een hoofdkwartier.
Er is een controle centrum. Het lijkt
misschien wel een chaos, maar God
regeert.

Op die troon zit iemand. De troon is
bezet. Diegene is niet te beschrijven
in gewone mensentaal. Een
overweldigende indruk van licht,
glans en majesteit.
Duizelingwekkend mooi (1 Tim.
6:16).

Vervolgens lezen we over op, om,
van en voor de troon. Het gaat dus
allemaal om die troon.

Bij de troon is bijv. een regenboog.
Het teken van hoop. God gaat de
wereld niet vernietigen maar redden.
Er is een glazen zee. In
openbaringen is de zee het symbool
van chaos en duistere machten. Bij
de troon is de zee van glas. Helder
als kristal. Niets angstaanjagends
daar.

Praat eens door over de dingen bij
de troon en lees daarbij Hebreeén 8:
5.

24 oudsten, 4 dieren

God regeert niet alleen. Er staan nog
veel meer tronen. Dat hoeft ons niet

te verbazen. Steeds belooft God dat

wij samen met hem zullen regeren.

In openbaringen 4 lijkt er een soort
vergadering te zijn waarop God zijn
plannen bekend maakt, zeg maar
Prinsjesdag in de hemel.

De 4 dieren (wezens) kom je ook
tegen in het boek Daniel en Ezechiél.

Vroeger droegen ridders schilden
met daarop het wapen van hun heer.
De leeuw van Brabant, de adelaar
van Gelre. De hemelse

troonwachters, dragen geen
afbeeldingen, maar zijn in hun
verschijning zelf een beeld van de
heerlijkheid van hun koning.

Het gaat er vooral om wat ze doen
daar bij die troon. Ze aanbidden.

Praat eens door over hun prachtige
woorden:

Heilig, heilig is de Here
De almachtige
die was en is en komt.....

U komen alle lof, eer en macht toe,
Heer onze God,

want u hebt alles geschapen;

uw wil is de oorsprong

van alles wat er is.

Welke rol speelt aanbidding in jouw
leven en waarom is aanbidding
belangrijk als je wilt groeien in
genade?

Groeien in genade

God regeert. Hij wil heersen met zijn
genade. (Rom. 5: 21). De bron van al
die genade is de genade troon. Wij
mogen vrijmoedig naderen tot die
troon.

Op die troon zit Jezus. In Hebr. 4
lees je eerst dat die koning jou totaal
begrijpt. Hij is in jouw huid gekropen.

Als je wilt groeien in genade begint
dat bij de troon. Dat is de bron.

Bij die troon leer je twee dingen.

1. God vraagt aan jou, wil jij de
controle loslaten? Bij de
troon vind je rust, controle
loslaten, er is genoeg.

2. Hier volgt een
confronterende opmerking:
Het gaat er niet om dat jij
jouw zonden bij het kruis
brengt, maar dat jij je leven
bij de troon brengt.

Het kruis is belangrijk. Het is de
kracht van God. Maar er staat geen
kruis meer in deze wereld. Het is
volbracht.

Er staat een troon. De hemel is
open. Kijk naar de troon.

Praat hier eens over door. Breng jij je
steeds je zonden bij het kruis of ga je
met jouw leven naar de troon?




