
Liturgie morgendienst 28 sept. 2014 

 
Sing-in: 

- Opw. 615 waardig is het Lam 

- Opw. 640 ik hef mijn ogen op 

- Opw. 717 stil, mijn ziel 

 

Opening: 

- welkom door de gastheer André de Gelder en mededelingen gevolgd door Opw. 

585 nooit meer tranen, nooit meer pijn 

- zingen: Opw. 672 Heerser over alle dingen…in het lijden van dit leven 

- votum en groet 

- gebed 

- zingen: Opw. 42 (kinderen 4 – 8 naar bijbelklas) 

 

Woord en gebed: 

- bijbellezing: Gen. 22: 1- 19 (Arjan Velthoven) 

- zingen: Gez. 174 ik bestorm Hem met mijn vragen 

- preek “Wat voor een God is dit?” 

- zingen: Ps. 63: 1, 2, 3 heel mijn hart… 

- gebed en voorbeden (Ikenius Antuma) 

 

Aflsuiting: 

- mededeling 

- collecte  

- zingen: Ps. 138 U alleen… 

- zegen 

 

Hebr. 11: 17 

door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de 

beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: 

‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn 

iemand uit de dood op te wekken…. 


