Programma 16 maart 2014 middagdienst

Serie: 40 (over de 40 dagen periode)
Motto: God zet me weer neer op een rots (psalm 40: 3)
Thema: Never compromise with the devil (Bob Dylan).

De start van een korte serie... met als titel 40. Het getal 40 speelt een belangrijk rol in de
bijbel. 40 dagen regende het slagregens bij de zondvloed. Mozes’ leven bestaat uit periodes
van 40 jaar. Hij werd 40 jaar opgeleid voordat hij leider werd. Het vol Israel werd 40 jaar
opgeleid in de woestijn. Elia was 40 dagen en nachten aan het vasten. Jezus vastte 40 dagen
in de woestijn en werd daarna verzocht door de duivel. Vandaag willen we stil staan bij de
tweede verzoeking van Jezus. De duivel wil een dealtje sluiten. Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan Jezus. Psalm 40 zal in deze serie een rol spelen. Luister als je tijd hebt eens
het liedje 40 van U2. Het is Gods passie dat jij vaste grond vindt onder je voeten en een
nieuw lied kunt zingen. Soms heb je daar wel even een periode van vasten voor nodig of een
woestijn periode waarin God je iets wil leren. Het kan zomaar gebeuren dat die periode
ineens 40 dagen blijkt te zijn.....

Aanbidding

Opwekking 561 Hier aan uw voeten Heer
Opwekking 575 Jezus alleen....

Votum en Groet

Gebed

Luisteren naar God

Lezen Lucas 4: 1-11 tekst vers 5-8

psalm 40: 1+2

Preek: Sluit geen compromissen met de duivel....

Opwekking 661 How great is our God
‘Ik zal er zijn’ van Sela....

Dank en gebed
Collecte
Gezang 435: 4+5

Ga dan heen
Zegen
Amen zingen

Sing Out
Opwekking 354



