Liturgie morgendienst 28 juli 2013

Facebook - feestboek

Twee jaar geleden - op 17 juli 2011 om precies te zijn - ging de preek over Prediker 11:7 (ge-ZON-d genieten).
Toen kreeg het begin van dit hoofdstuk wel aandacht, maar het is tijd om daar nu eens dieper in te duiken in dit
rijtje preken over Prediker. Ergens dieper in duiken heeft niet de bedoeling om onze hersens te laten kraken,
maar om meditatie aan te zetten. Woorden in je opnemen en overdenken, kauwen - monniken hebben het
over ‘herkauwen’ - dan kunnen bijbelwoorden je veranderen. Wanneer we proberen te begrijpen en door te
dringen, dan komen we binnen in een nieuwe manier van kijken en ervaren: Gods manier.

De eerste verzen van Prediker geven ons een beeld van onszelf, van onze werkelijkheid, het is een ‘facebook’.
Tegelijk is Prediker van origine een feestboek! Hoe - en vooral waar- gaat dat samen?

zingen: votum en groet (Sela)
zingen: In de hemel is de Heer
gebed

zingen: Gez. 133
lezing: Prediker 11:1-6
preek facebook - feestboek

zingen: Ps. 90: 6, 8

woorden van leven

zingen: Opw. 569

gebed
collecte
zingen: Gez. 146

zegen



