
Liturgie zondagmiddag 14 juli 
Preeklezen: Jaco van Maaren 

Thema: Altijd blij zijn - ds. Wilschut uit Apeldoorn 
 
 
Zingen: Opwekking  640 ‘Waar komt mijn hulp vandaan?’ 
Votum en groet 
Zingen: GK 38 ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ 
 
Gebed 
Zingen:  Psalm 100 
Lezing: Filippenzen 2 
Zingen: Opwekking 488 ‘De kracht van uw liefde’ 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader Die almachtig, wijs en goed,  
aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.  
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken,  
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.  
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.  
 
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,  
Die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot.  
Maar Die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,  
boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht.  
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.  
 
Ik geloof in God, de Trooster, Die van oudsher, wereldwijd,  
overal Zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.  
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden,  
mag ik op de jongste Dag opstaan, leven met een lach.  
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.  
 
Zingen: Opwekking 589 ‘Ik wil juichen voor U mijn Heer’ 
 
Gebed 
Collecte 
Zingen: LvK 460 ‘Looft de Koning’  
Zegen 
 
Sing-Out 
 


