
2 juni 2013 morgendienst 

Het ultieme voorbeeld 

Voetenwassen 
 

Welkom 

Aanbidding 

Wij danken u o God’ (melodie gezang 141 orgel) 

 

Wij danken u o God,  

voor wat u hebt gegeven. 

Uw liefde en uw trouw 

omringen heel ons leven. 

U hebt de mens aanvaard 

met heel zijn zwak bestaan. 

U gaf hem weer een plaats 

waarop hij vast mag staan.  

 

Wij danken u o God,  

voor wat u hebt gegeven. 

Want Christus is de kracht 

die ons als mens doet leven. 

Zijn liefde die ons zocht 

wijst ons een duid’lijk spoor 

de liefde van de Heer 

geven wij and’ren door.  

 

Wij danken u o God,  

voor wat u hebt gegeven. 

Wij zijn nu met elkaar 

verbonden voor het leven. 

Met grote dankbaarheid 

aanvaarden wij elkaar. 

Help ons ten allen tijd:  

maak uw beloften waar. 

 

Opwekking 705 Dien de ander (band) 

Votum en zegen 

Gebed 

Zingen met de kinderen Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 

   

Luisteren naar God 

Lezen: Johannes 13: 3-5; Jacobus 1-10 

Psalm 138: 1+ 4 (orgel) 

Preek: Het ultieme voorbeeld. Voeten wassen 

Opwekking 561 Hier aan uw voeten Heer, leert u mij nederig als u te zijn… (band)  

Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen… (band) 

 

Dank en gebed 

Dankgebed+ voorbede 

Collecte (orgel) 

GK 160 (orgel) 

Opwekking 723 

 

Ga dan heen 

Zegen  

Amen zingen (orgel) 

Na de dienst Sing Out  

GK 160 groot is uw trouw o Heer (orgel)  

Band?  


