
Liturgie 9 mei 2013 – Hemelvaartsdag 

Verwachting: bewolkt 

 
Voorganger: Ds. Jan F. de Haan 

 

M.m.v 

Karin Meijerink (fluit), Christian Bos (hobo en piano), Christiaan Bos (trompet),  

Piet van Dijk (trompet), Mark Rap (bugel) en Arie Vonk (orgel) 

 

 

Aanbidding 
Zingen Psalm 47 vers 1 en 3 

Gezongen Votum en groet (Gez. 175b) 

zingen Opw 349 ”Hij is verheerlijkt” 

 

Gebed 

 

Lezing: Handelingen 1: 1-11 

Zingen Tussentijds 176 “De Heer is opgetogen” 
 

1.De Heer is opgetogen. 

Hij steeg boven ons uit. 

Wij staan met onze ogen 

voor een beslagen ruit. 

Daarom heeft Hij geschreven: 

Ik laat je niet alleen. 

Een glimlach van Zijn vrede 

valt door die woorden heen. 

2. De Heer is in de wolken, 

onttrokken aan ons oog. 

Maar Hij heeft alle volken 

Zijn Koninkrijk beloofd. 

Al blijft Hij nu verborgen 

in teken en in taal, 

straks, op de nieuwe morgen, 

zien wij Hem allemaal. 

 

Preek over Hand. 1: 9 - verwachting: bewolkt 
 

Aanbidding 
Zingen Opw. 575 “Jezus alleen” 

Zingen Gez. 141 “Dankt, dankt nu allen God” 

 

Dank en gebed 
Collecte (tijdens collecte instrumentale bijdrage).  

 

Slotlied:  Zingende gezegend 51 “Hoort! Een woord van eeuwig leven” (melodie: LvdK 300) 
 

1. Hoort! Een woord van eeuwig leven - 

Christus die ten hemel vaart: 

Mij is alle macht gegeven 

in de hemel en op aard; 

gaat vertolken alle volken 

wat u werd geopenbaard! 

 

2. Doopt hen in de naam des Heren, 

Vader, Zoon en heil'ge Geest; 

dat zij mijn geboden leren, 

trouw en liefde allermeest. 

Roept hen op zich om te keren, 

roept hen tot het bruiloftsfeest! 

3. Ik ben met u, alle dagen, 

nu en tot in eeuwigheid! 

Van mijn rijk zult gij gewagen - 

gaat dan heen, gaat wereldwijd; 

als gij valt, zal Ik u dragen, 

Ik ben met u, voor altijd! 

 

Zegen 

gezongen ‘Amen’ 

 

Na de dienst Opw. 420 “Geen andere naam” 


