Liturgie morgendienst 21 april 2013

zingen: LvK 205: 1, 2, 3 de duivel alle macht ontnomen
votum en groet

zingen: LvK 205: 4, 5, 6 Heiland, die zondaars uit de dood bevrijdt

lezing van de wet (het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd)

genadeverkondiging: LvK 194 (vers 1 solo, 2, 3, 4 allen)

gebed voor de opening van het woord

lezing: Kol. 2: 12 -3: 4

zingen: Ps. 18: 2, 5, 15 ik loof Uw zegeningen

preek over Kol. 2: 14, 15 40-dagentijd

zingen: Lvk 203: 1, 2, 3, 4 Hij heeft de dood verslagen

gebed
collecte
zingen: LvK 222 Jezus is ons licht, ons leven

zegen, amen

Ivk222 (onderstreept: denk aan lettergrepen met meer dan één noot!)
1.Jezus is ons licht en leven!

Hij, die, aan het kruis geheven,

met zijn bloed ons heeft gekocht,

heeft nu vorstlijk overmocht.

Hij kan niet gebonden wezen;

als een held is Hij verrezen!

Halleluja! Halleluja!

2.Hij heeft ridderlijk gestreden,
hel en duivel neergetreden;
woedt de vijand nog zo zeer,
schaden kan hij ons niet meer.
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen.
Halleluja! Halleluja!

3.'t Leven heeft de dood verslonden;
wat geboeid is, wordt ontbonden.
Dood, waar is uw overmacht,

waar uw prikkel, waar uw kracht?

's Heren vrijgekochten hopen,

want de hemel gaat hun open.
Halleluja! Halleluja!



