Serie: De Waarheid Bevrijdt
Deel 1 Thema:

HOE BRVRIIDT DE WAARHEID?

Waarheid en vrijheid hebben veel met elkaar te maken. Jezus zegt dat de waarheid bevrijdt
(Johannes 8:32). Dat is het thema van de nieuwe serie preken. Meteen zegt hij erachter aan
‘als de zoon u bevrijdt, zult u werkelijk vrij zijn’. Jezus is de waarheid die bevrijdt. Wat
verlangen veel mensen naar vrijheid. Wat zijn veel mensen op zoek naar de waarheid over
van alles en nog wat. In de prekenserie zal ik heel concreet laten zien hoe de waarheid ons
bevrijdt, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en bijbelteksten. Ik vertel in de preek
over een vrouw die een miskraam kreeg en laat zien dat haar beeld van God bepaalt dat God
heel ver weg lijkt. In de preek met als thema ‘Waarheid & Vrijheid’ zal ik laten zien dat
bijbelteksten ons dwingen om op zoek te gaan naar betekenis. Jezus zegt ‘het is beter voor
jullie dat ik heen ga, anders kan de trooster niet komen’. Waarom is dat beter? Jezus zegt,
‘Maria, laat me los, houdt me niet vast, ik moet naar de Vader gaan’. Wat heeft waarheid
vinden te maken met loslaten? Het is Gods verlangen dat hij ook jouw Vader mag zijn, dat je
een thuis vindt. Hoe maken deze waarheden jou vrij? De preek zal eindigen met zeer
concrete tips. Hoe kun je leugens vervangen door waarheid? Wat gebeurt er als je ‘ik moet’
vervangt door ‘God geeft’? Welkom.......




PROGRAMMA 7 APRIL MORGENDIENST
Serie: De waarheid bevrijdt
Thema: Hoe bevrijdt de waarheid?

Aanbidding

Psalm 84 PvN Wat hou ik van uw huis..... (band)
Opwekking 733 tienduizend redenen (band)
Votum en Groet (Sela band)

Gebed

Luisteren naar God

Johannes 16: 1-18, Johannes 20: 10-18

Psalm 43: 3-5 O Here God kom mij bevrijden.... (orgel)
Preek

Aanbidding

Opwekking 600 Open mijn ogen (band)
Ben je bereid om je leven te geven.....(band)

Dank en gebed

Dankgebed en voorbede
Collecte (tijdens de collecte luisterlied... Met open armen ..band)

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen -

Welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis, Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.



Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Slotlied Dit huis een herberg onderweg...Melodie psalm 84 (orgel)

1. Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg,

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven —
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

Ga dan heen
Zegen
Amen zingen



