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Liturgie Pasen - zondagmorgen 31 maart 2013 

Thema: “Zing met de hemelboden…” 

Met medewerking van  

Piet van Dijk (trompet), Christian Bos (hobo), Maria Boes (fagot), Kees Luiten (piano), Arie Vonk (orgel)  

en het projectkoor o.l.v. Christian Bos 

Aanbidding  
Samenzang LvdK 215 “Christus onze Heer, verrees” 

Allen: 
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 

Vrouwen: 

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

Mannen: 

die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 

 

Allen: 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 

Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 

  

Samenzang Opw. 174 “Juicht, want Jezus is Heer” 

Votum en groet 

Gebed  

Luisteren naar God 
Lezen: Marcus 11: 1–10 

Koor: Gez. 88 “Uw opgang naar Jeruzalem” (refrein samen met gemeente) uit Paasoratorium 

Koor: 

1. Uw opgang naar Jeruzalem 

verheugt het hart, verhoogt de stem, 

versiert de straten met een lach. 

Dit is een vlag- en wimpeldag 

die viert de overwinning. 

Koor: 

2. Uw intocht in de tempelstad 

voltrekt zich op het smalle pad; 

uw weg is maar een mantel breed, 

het is de loper van het leed 

die voert naar overwinning. 

 

Allen: 

 

 

 

Allen: 

Hosanna Zoon van David, 

gezegend die als Koning komt 

in naam van God met vrede 

en glorie van de hemel. 

 

Koor: 

3. Gij gaat de week van lijden in, 

het veulen van een ezelin 

draagt U met vrede door de poort, 

zachtmoedig vredelievend Woord, 

weldadig uw genade. 

 

Allen: 

Hosanna Zoon van David, 

gezegend die als Koning komt 

in naam van God met vrede 

en glorie van de hemel. 
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Lezen: Marcus 14: 53–64  

Koor: “O gedaagde voor het Sanhedrin” uit Paasoratorium 

1. O gedaagde voor het Sanhedrin, 

o geplaagde, meer dan de slavin 

kent Gij Petrus en zijn tegenzin: 

ik ken hem niet. Hoe koud 

het vuur van lijfsbehoud. 

 

3. Heer, hoe vaak heb ik uw hart gewond 

elke keer als ik een reden vond 

dat Gij even niet voor mij bestond. 

Was dat dan geen verraad, 

een slag in uw gelaat? 

 

2. Vrienden vluchten. Jezus is de steen 

waaraan elk zich stoot. Hij staat alleen 

in de kilte van het driemaal neen. 

Op weg naar Golgota 

steeds meer een paria. 

 

4. Heer, zie om naar wie U tegenstaan 

in de duisternis, beschik een haan 

die de ogen openkraait. Wij gaan 

ontwaakt, door U behoed, 

de morgen tegemoet. 

 

Lezen: Marcus 16: 1–6   

Koor: Gez. 97 “In alle vroegte” (refrein samen met gemeente) uit Paasoratorium 

Koor: 

1. In alle vroegte  

raakt God de aarde aan 

en zingt de groeve: 

nu is de dood herroepen, 

Christus is opgestaan. 

 

2. O Gij bevrijder, 

legt Gij uw windsels af, 

de specerijen, 

de geur van dood en lijden, 

de zwaarte van het graf? 

 

Allen: 

 

Koor: 

3. Gij maakt als eerste 

een graf tot bruidsvertrek, 

het licht is weerbaar, 

de dood niet onomkeerbaar: 

Gods Zoon is opgewekt. 

 

4. Met glans en glorie 

getooid met morgenlicht 

de Mens herboren, 

nu gaan wij niet verloren, 

God heeft ons opgericht. 

 

Allen: 

Verheug u, halleluja. 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

met majesteit en jubel verrezen.  

Amen, amen. 

 

Koor: 

5. Die valt ter aarde 

en sterft zoals het graan 

zal zegen dragen, 

een oogst van levensdagen 

Christus is opgestaan. 

 

6. Wij zullen treden 

op hoogten ongedacht 

van licht en vrede, 

de toekomst raakt het heden 

tot alles is volbracht. 

 

Allen: 

Verheug u, halleluja. 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

met majesteit en jubel verrezen.  

Amen, amen. 

 

 

Prediking door Ds. Jan F. de Haan 
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Samenzang Zingende Gezegend 155 “God dank! Laat iedereen het horen” (melodie Psalm 118) 

Allen: 

1. God dank! Laat iedereen het horen: 

Christus is waarlijk opgestaan! 

Wij gaan niet in de nacht verloren - 

Pasen: de grote dag breekt aan! 

Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 

een engel kondigt stralend aan: 

Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, 

waarlijk de Heer is opgestaan! 

 

Vrouwen: 

Allen: 

3. God dank! De hemel heeft gesproken: 

Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 

Een nieuwe lente is ontloken, 

vreugde begraaft het diepst verdriet. 

God lof! De nacht is overwonnen, 

het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 

de toekomst is vandaag begonnen - 

waarlijk, de Heer is opgestaan! 

 

2. Wij hadden alle hoop verloren, 

niemand van ons zag toekomst meer; 

leeg was ons hart, als nooit tevoren 

zo eenzaam, zonder onze Heer. 

 

Mannen: 

Hopeloos donker was ons leven, 

een bange droom, een lange nacht; 

waar was ons laatste licht gebleven: 

Christus, die ons de toekomst bracht? 

 

 

 

Samenzang samen met Koor “Zing met de hemelboden” 

Couplet 1 gezongen door Koor: 

 

Allen: 

2. Christus is nieuw geboren, 

vrolijk nu kraait een haan. 

Het licht, het ochtendgloren 

is heerlijk opgestaan. 

 

Koor: 

3. Zing om de Zoon van Adam, 

hoogste Samaritaan, 

omdat Hij naar ons toekwam, 

zich aan een kruis liet slaan. 

 

Allen: 

4. Christus brengt door zijn lijden 

vrede en vreugde aan. 

Zijn bloed komt tussenbeide 

in ons verscheurd bestaan. 

 

Allen: 

5. Zing op de dag van Pasen: 

Christus is opgestaan. 

Dat allen zich verbazen 

om wat Hij heeft gedaan. 

Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede  

Collecte 

Tijdens de collecte: “Jesus bleibet meine Freude” uit Cantate BWV 147 van J. S. Bach (1685 - 1750). 

Jesus bleibet meine Freude, 

Meines Herzens Trost und Saft, 

Jesus wehret allem Leide, 

Er ist meines Lebens Kraft, 

Meiner Augen Lust und Sonne, 

Meiner Seele Schatz und Wonne; 

Darum lass ich Jesum nicht 

Aus dem Herzen und Gesicht. 

Jezus zal mijn vreugde blijven, 

balsem voor mijn hart, en troost; 

Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 

Hij is van mijn leven de kracht, 

van mijn ogen de lust en de zon, 

Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; 

Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 

en nooit uit mijn ogen zijn. 
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Samenzang LvdK 281 “Jezus zal heersen waar de zon” 

Allen: 

1. Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

Vrouwen: 

2. Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

Mannen: 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

Allen: 

4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 
 

Ga dan heen  
Zegen  

Amen zingen  

Sing Out  
Samenzang Opw. 354 “Glorie aan God!” 

Allen: 

Glorie aan God. (4x) 

 

Vrouwen: 

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

 

Allen: 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer!  

 

Glorie aan God. (4x)  

 

Mannen: 

2. Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

 

Allen: 

Jezus is Heer, Redder en Heer!  

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

Vrouwen: 

3. Heersen met Hem op de troon en zijn stem 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

 

Mannen: 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij,  

eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding. 

 

Allen: 

Waardig het Lam! Waardig het Lam!  

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 


