
Help ik zoek een coach 
 
 
Deze week weer een heftig weekje achter de rug.  Veel ontmoetingen. Veel gesprekken. 
Wat kwam ik veel zoeken en veel vragen tegen. Om er maar even wat te noemen. Wat 
betekent het kruis en wat gebeurt daar nu echt?  We hebben een zware rottijd achter de 
rug. We hebben zoveel gedaan wat niet mocht. Maar we hebben God gevonden. Genade. 
Waarom wijzen mensen ons dan nog af? Mijn verkering is uit. Help me hoe ik dit een 
plekje kan geven. Hoe kijkt God naar onze kinderen? Waarom is luisteren zo moeilijk? 
Steeds meer mensen verlaten onze kerk? Hoe kunnen we verfrissend kerk zijn in deze 
wereld? Ik heb na lange tijd de kerk weer terug gevonden. Door mijn kindje wat werd 
geboren. Mogen we lid worden van de kerk? Wil je ons kindje dopen? Wat is dopen? Ik 
heb er echt een zootje van gemaakt in mijn leven. Je zult me wel knettergek vinden. Wil 
je me helpen? Ik wil het anders. Genieten hoe doe je dat? Allemaal vragen om hulp, om 
inzicht, om een coach. Vragen over wat leven is. Leven, hoe doe je dat?  Het is een 
zoektocht naar de waarheid over het leven. De Geest zal ons de weg wijzen tot de volle 
waarheid…. 
 
Voetballers hebben een coach…  Steeds meer mensen zoeken een coach. De Geest is onze 
coach. Hij is De Coach. Hij helpt je om de waarheid te ontdekken over jezelf, over God, 
over de wereld waarin je leeft. Sterker nog hij openbaart die waarheid. Ik vind het zelf 
niet, ik wordt gevonden. ‘I once was lost and now I am found’ . Ik bedenk het zelf niet. 
Het echte leven vind je niet,  maar krijg je.  Het komt in geen mensenhoofd op. Zo anders 
is het. Zo totaal uniek.  
 
Een voetbalcoach geeft aanwijzingen hoe je het spelletje kunt spelen. Je leert 
vaardigheden en je krijgt inzicht. Coaches helpen je om te ontdekken wie je bent. Wat 
bepaalt wie ik ben en waar haal ik mijn identiteit vandaan. Waarom heb ik die aandacht 
nodig van mannen? Waar ben ik nog midden in al die shit om me heen? Hoe kan ik 
verder gaan na die crisis? Help? Wat is jouw hulpvraag?  
 
Heb jij wel eens een bevalling meegemaakt? Of gezien hoe een vlinder uit zijn cocon 
kruipt om eindelijk vrij te kunnen vliegen? Vrij worden is een zware strijd, worstelen en 
boven komen. Zonder weeën geen geboorte. Geen nieuwe mens. Geen nieuw jij.  
 
Soms hoor je over die vrijheid en verlang je ernaar.  Je voelt dat er iets gebeurt in je 
leven maar hebt het gevoel dat je ergens halverwege het geboortekanaal blijft hangen. 
Het lijkt wel of de weeën afgeremd worden. Misschien zijn er weeënremmers aan het 
werk in je leven. Of….Er zijn belemmeringen, waardoor je dat gave leven dat God je wilt 
geven, niet kunt pakken en aannemen. De Geest wil de waarheid vertellen maar 
luisteren is soms zo moeilijk. Luisteren is sowieso moeilijk. Je kunt bepaalde dingen niet 
horen door de plaatjes in je hoofd. Ik zal in deze dienst een aantal veel voorkomende 
belemmeringen bespreken en laten zien hoe De Coach, De Geest ze ontmaskert.  Een 
gratis coachsessie van en over de beste coach die er is. De Heilige Geest.  
 
 
 



 
 

Programma 24 maart 2013 middagdienst 
Thema: 

Help ik zoek een Coach…. 
Serie: 

Stromen van levend water 
 
Je hart en leven richten op God… 
Genade zo groot… opwekking 688 
Door uw genade vader opwekking 369 
toewijding en zegen 
Gebed 
 
Luisteren naar God…. 
Lezen Johannes 16: 12-14 
Filmpje: Via Dolorosa 
Preek: Help …ik zoek een Coach 
Psalm 98: 2+4 God heeft gedacht aan zijn 
genade… 
Filmpje: : I once was lost, but now I am found 
 
Samen delen, bidden en danken  
Collecte 
Opwekking 614 Ik dank u voor uw genade o Heer 
 
Ga de wereld in  
Met de zegen 
Amen zingen 
 

Wonderbare genade. 
Hoe heerlijk is die boodschap 

die redt…. 
Een alcoholist 

Een mislukkeling 
een agnost 

een feestbeest 
een leugenaar 

een drugsverslaafde 
een wrak 
zoals mij 

 
Eens was ik 
gebroken 

kwaad 
hulpeloos 
depressief 
stuurloos 
verlaten 

egoïstisch 
ik vernietigde mezelf 

kwaad 
verward 

gewoon verloren 
 

maar nu ben ik 
clean 

blij 
vol vrede 
dankbaar 

vrij 
levend 

vergeven 
ik ben gevonden 

 
Ik was blind 

voor God 
voor het geloof 

voor liefde 
 

maar nu zie ik 
dat ik betekenis vol ben 

dat mijn problemen weg zijn 
mijn redder 

ik zie genade 
buitengewone genade… 

 



 

Help…Ik zoek een COACH 


