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Back to the roots

Aanbidding/verwachting
Luisterlied: Zo is het beloofd

Zo is het beloofd

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.

Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus als kind aan de wereld beloofd,

komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een redder is gekomen, brengt iedereen
hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.

Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Welkom, zegen
Lezen & Zingen

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader
getoond?

Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen, brengt iedereen
hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.

Een boodschap van vrede op aarde gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor;

ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog
door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;

U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Filippenzen. 2,5-11: Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus

Jezus, 6 Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. 7

Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van
een mens. 8 Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot

in de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven en Hem een naam

gegeven, die Hem boven alles plaatst, 10 zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op

aarde en onder de aarde zijn knieén zal buigen 11 en openlijk zal erkennen tot eer van God de

Vader, dat Jezus Christus de Here is.



Stille nacht heilige nacht

1. Stille Nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

Licht in de nacht (opw 527)

Licht in de nacht; een ster schijnt

door de wolken,

dit is de nacht dat zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag

op de volken,

totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,

o, nacht dat Jezus kwam.

Gebed
Lezen & Zingen

werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

3. Stille Nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Wat Hij ons leert

is geven om een ander;

liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt

verbreekt Hij alle banden.

vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Matteus 1: 18-23: Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen

vooraf. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was (en dus nog niet met hem samenwoonde)

bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. 19 Jozef wilde de verloving verbreken. Maar

omdat hij een goed man was, besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te besparen. 20

Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich

staan. "Jozef, zoon van David", zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen. 21 Zij is in

verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent



'God redt'. 22 Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat God

door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23 Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind

Immanuél noemen. Dit betekent 'God is met ons.

O kom, o kom, Immanuel

1. O kom, o kom, Immanuél,
verlos uw volk, uw Israél,

herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

2. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;

Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

3. 0 kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuel!

dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Verkondiging: Back to the Roots
Zingen: Hoor de englen zingen d’ eer (Sela)

1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!



Lezen & Luisteren & Bidden

1 Joh. 4,14-16: En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon
gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft
God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en
vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Luisterlied: God is in ons midden

God is in ons midden. Wie Hem roemt,
Laten wij tot Hem bidden, wie Hem noemt;
nu wij hier in eenheid samen zijn. Heer en Hemelvader,

kom nu tot Hem nader.
God is in ons midden.

Heilig is de Here;
buig in stilte Hem ter ere.

Stil gebed, dank- en voorbede

Vooruitblik naar einde van de dienst:

Afsluiting met aanbidding & feest!

Komt, laten wij aanbidden (opw 529)

Komt, laten wil aanbidden, (3x) die Koning.
Want U alleen bent waardig, (3x) o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) o Koning.

Joy to the world

Joy to the World , the Lord is come!

Let earth receive her King;

Let every heart prepare Him room,

And Heaven and nature sing,

And Heaven and nature sing,

And Heaven, and Heaven, and nature sing.



Joy to the World, the Savior reigns!

Let men their songs employ;

While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy,

Repeat the sounding joy,

Repeat, repeat, the sounding joy.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove

The glories of His righteousness,

And wonders of His love,

And wonders of His love,

And wonders, wonders, of His love.

Collecte bij uitgang.



