
Liturgie  1 Juli 2012 Middagdienst 

Thema: Thuiskomen bij God deel 3 
Met doop Jurgen Jacob Meems 

 
De laatste preek over De verloren zonen. In deze preek denken we na over twee vragen. De 
Jongste zoon komt tot zichzelf. Wat is dat? Ben jij tot jezelf gekomen?  We zien dat God uit 
de pijn iets mooi en nieuws bouwt. Maar waardoor verandert het gedrag van die zoon? 
Breder…. hoe kan ons gedrag veranderen? Of is dat geen issue bij jou….. Heiligheid en 
puurheid….Wat komt er eerst? Ons inzicht en tot onszelf komen? Of is God er eerst met zijn 
genade en redding?  Stond de vader te wachten of was hij er al lang en al veel eerder? Wat is 
er echt aan de hand met die verloren zoon? En jij….. Ben jij misschien zo’n verloren zoon?  
 
We zien de toewijding van De Vader. Hoe zit dat met onze toewijding aan de kinderen? 
Gewoon heel direct met jouw toewijding aan jouw kinderen? Vaders en moeders kom en 
wijd je opnieuw toe aan je kinderen. God zal het hart van de vaders en moeders richten op 
de kinderen en het hart van de kinderen richten op het hart van de vaders en moeders. Is 
het misschien nodig dat God ook jou hart opnieuw raakt zodat ook jij je opnieuw toewijdt 
aan je kinderen?  
 
Luister en zie opnieuw dat dit verhaal zoveel mooier en dieper is dan jij denkt.  
 

Aanbidding 
Opwekking 520 (piano) 
GK 123: 1 (orgel) 
Votum en Groet 
Gebed 
 

Doop Jurgen Jacob Meems 
Dooponderwijs 
GK 124 (orgel) 
Doop 
Zingen opwekking 602 De Vrede van God (piano) 
 

luisteren naar God 
Lezen Lucas 15 
Zingen Opwekking 501 (piano) 
Preek: Thuiskomen bij God deel 3 
Psalm 146: 2+5 (orgel) 
 

Dank en gebed 
dankgebed 
Collecte (orgel) 
 
Slotlied… Opwekking 672 Heerser over alle dingen (piano) 
 



1. Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid,  
van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.  
Eeuwen komen, eeuwen gaan,  
voor altijd blijft uw trouw bestaan.  
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.' 
 
2. U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden 
vol verwond'ring luister ik.  
U schiep leven door uw Woord,  
bracht het licht en duister voort.  
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,  
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
3. In het lijden van dit leven,  
in een dal van duisternis,  
wilt U mij uw liefde geven  
en de vrede die ik mis.  
Leid mij aan uw sterke hand  
veilig naar de overkant.  
Ik hoef geen gevaar te vrezen,  
als uw huis mijn schuilplaats is. 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan,  
voor altijd blijft uw trouw bestaan.  
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.' 
 
Ga dan heen 
zegen 
amen zingen (orgel) 


