Liturgie zondagmorgen 6 mei Heilige Hart kerk
Thema:

’

‘lezus leeft, leven met Jezus
‘Een Nieuwe Bruidegom’

Aanbidding

Psalm 84 PvN (band)

Opwekking 625; Bij u ben ik Thuis (band)
Votum en zegen

GK 164 (band)

Luisteren naar God

Lezen Johannes 21

Zingen GK 89 Jezus leven van mijn leven (orgel)
Preek: Jezus leeft, leven met Jezus

Psalm 23 Marcel en Lydia Zimmer (band)
LvK 95: 1+3 (orgel)

Dank en gebed

Gebed

Collecte

Slotlied

GK 106: 1-4 Eer aan God in de Hoge.... (orgel)

Ga dan heen
zegen
amen zingen

Sing In
Sing out
Invullling vrij....



Tekst psalm 84 Psalmen voor Nu

Wat hou ik van uw huis

Heer van de Hemelse Legers

Ik kan zo sterk verlangen naar

De binnen pleinen van de Heer

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee

Zo’n blijvende schreeuw om de levende
God

Een vogel is er thuis

Heer van de Hemelse Legers

De Zwaluw voed haar jongen op

Bij U onder de pannen God

Wonen bij U is een zegen

Zo’n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U

Vol van verlangen op weg zijn

Zelf een dorre bomen dal

Zien zij een bron een regenval

Gaan ze van zegen tot zegen

Naar God die verschijnt in zijn Heilige
gestalte

Ach hoor en kijk naar mij

Heer van de Hemelse Legers

Ja liever één dag dicht bij U

Dan duizend dagen zonder U

Liever bij aan de drempel

Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligd ons

Eer en geluk zal Hij geven

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen eerlijk onderweg

Heer van de Hemelse Legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis

Tekst psalm 23 (Marcel en Lydia Zimmer)

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal

ik hoef niet bang te zijn

Ik weet dat U mij bij zult staan

U bent heel dichtbij

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer

U geeft mij wat ik nodig heb

En nog zoveel meer

Bridge:

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd

En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid



