
15 april 2012 

Thema: 

Vrede…. 
 

De bekende paasgroet is ‘Vrede zij u’.  We willen nadenken over vrede en hoe belangrijk dat 

is.  Is er vrede in jouw leven? Zit je steeds vol onvrede? Heb je vrede met jezelf? Ben je nog 

steeds aan het vechten? Jezus is in staat om overal binnen te komen, ook op plekken waar 

geen mens kan komen. Prachtig ook dat hij ons opzoekt in onze angsten en moeiten. Wat is 

jouw angst? De angst van de leerlingen verdwijnt, maar hoe? Ze zullen het nog steeds 

moeilijke gaan krijgen met oa de overheid. Maar er is nu iemand die hen zoveel moed en 

kracht geeft dat ze gaan. De wereld in…. om te vergeven. Vergeving aanbieden… 

goedmaken…vrede…..Jezus wil binnen komen, ook bij jou misschien wel dwars door muren 

heen. Zorg dat je er bij bent zondagmorgen…. 

 

Pianist: Christian Bos… 

 

Aanbidding 
opwekking 689 Spreek O Heer door uw heilig woord! 

opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen… 

Votum en zegen 

Gebed 

 

Zingen GK 85: 1+4 met de kinderen 

Kinderen naar de kinderclub 

 

Luisteren naar God  
Lezen Johannes 20: 19-23 

Preek: Vrede…. 

Lvk 285 geef vrede… 2+3 

Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder 

 

Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede 

Collecte 

Slotlied Opwekking 710 Zegen mij 

 

Ga dan heen 
Zegen amen 

 

Na de dienst  

Opwekking 704 O kerk sta op! 

 


