Bergen in het leven van Jezus! deel 7

Over stenen....

De Steen die een Berg werd

Liturgie
Aanbidding

Matteus 21: 33-46

Opwekking 618 Jezus hoop van de volken (band)

GK 124:1,3 en 4 (orgel)

Doop
Dooponderwijs

zingen Opwekking 617 Een Machtig Maker (band)

Doop

Reve Alice Zijlstra (dochter van Ab Zijlstra en Aafje Bouwhuis N6)
Ilja Sophie Gerrits (dochter van Roos en Alfred Gerrits N4)
Jasmijn Celine van de Burgt (dochter van Rolf en Corine van de Burgt N10)

Zingen dooplied O God hoe diepingrijpend. (Melodie psalm 92 orgel)

1. O God, hoe diepingrijpend
hebt U ons mensen lief!

Dit kind ontgaat u niet,

U weet het te bereiken.
Verstrekkend is uw aandacht
U schrijft geschiedenis.

Wat ons het liefste is,

mag leven op uw adem.

2. 0 Heer, hoe diep gaan kind'ren
U, Jezus, aan het hart!

U zegt het zelfs apart:

Laat niemand hen verhind’ren!

Luisteren naar God
Lezen Matteus 21: 33-46

De Steen die een berg werd

Psalm 118: 8, 9 (orgel)

Opwekking 598 Uw sterke hand (band)

Dank en gebed
dankgebed en bidden voor...

U neemt hen in uw armen,
U zegent hoofd voor hoofd.
Wie als een kind gelooft
wilt U het hart verwarmen.

3. 0 Geest van God, hoe krachtig
geeft U Gods Liefde door!

Een kind gaat bij U voor,

in kleinheid bent U machtig!
Laat ons als kind'ren dromen,
verwachtend voor U staan.

Uw rijk mag binnengaan

al wie als kind wil komen!

Collecte (Tijdens collecte luisterlied Opwekking 627 band)



Slotlied... Ik geloof in God de Vader(orgel)

1. Ik geloof in God de vader

die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de Kosmaos,
aard’ en de hemel zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam
zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.

Ga dan heen
Zegen
Amen zingen

Sing out
Vrij invullen

Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-

schenkt Hij mij het eeuwige leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser

door de dood is heengegaan

en op Pasen -God zij de glorie-

uit het graf is opgestaan.

Door het brood - dit is mijn lichaam-
door de wijn - dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.



