
Maart inspiratiemaand… 

Christen zijn in je eigen omgeving 

Liturgie zondagmorgen 18 maart 

Thema: 

Welkom is gratis 

 

 

zingen: Opw. 614 Uw genade is mij genoeg 

votum en groet 

zingen: Ps. 84: 1, 6 eer en genade zal Hij geven 

gebed 

 

kinderbijbelklas 1-3, zingen: E&R 243 vertel het aan de mensen 

 

lezing: Lucas 14: 1-24 

zingen: Gez. 169:3 genade is verschenen 

preek over Lucas 14: 12-14   Welkom  is gratis 

zingen: Gez. 161: 2, 4 zaad van Gods rijk zijn 

 

presentatie Leven in Schuijtgraaf  

zingen: Opw. 618 Jezus, hoop van de volken 

 

gebed 

collecte 

zingen: Ps. 33: 1, 6, 8 

zegen 

 
In Jezus naam 

In de nacht van ons bestaan, 

een wereld ver bij God vandaan, 

delen wij zijn liefde uit,  

door de kracht van Jezus’ kruis. 

Stervend als het goede graan, 

doen wij wat Jezus heeft gedaan: 

trekken heel de wereld door, 

leven Gods genade voor. 

  

Ga dan heen: verkondig zijn Naam 

aan iedereen, want Jezus is Heer! 

Ga dan heen en twijfel niet meer: 

Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

  

Maak het goede nieuws bekend, 

dat Jezus leeft en wij met Hem. 

Door de liefde die van God  

in ons hart is uitgestort. 

Als de liefde in ons leeft, 

die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 

dienen wij in kwetsbaarheid 

en leven voor gerechtigheid. 
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