Maart inspiratiemaand...
Christen zijn in je eigen omgeving
Liturgie zondagmorgen 11 maart
Thema:

Hoe meer vreugde, hoe meer zielen

zingen: Gez. 158 verlangen naar U
votum en groet
zingen: Ps. 81: 1, 2, 8 jubelt, zingt, de feestdag breekt aan

gebed
kinderlied: Gez. 42 de Koning zond zijn knechten

lezing: Mt. 21:45-22: 14

zingen: Ps. 97: 1, 5 zing een nieuw lied voor God, de HERE
preek over hoe meer vreugd, hoe meer zielen
zingen: Gez. 101:5 /aat ons tot uw bruiloft gaan

Presentatie ‘Leef!’

zingen: Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen

en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

en dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven

ons kleine begin van Zijn groot ideaal

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt

en 't morgenrood rijst dan Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizende kleuren van licht..

gebed Blij dat
collecte je er bent!

zingen: Opw. 553 Jaat het feest zijn
zegen en gezongen ‘amen’




