
Liturgie 19 februari 2012 morgendienst  
Preeklezen Jaco van Maaren - preek van ds. A.A. Kramer, Zwolle 
Thema: Homofilie 
 
Aanbidding 
Zingen: Opwekking 501: Vader mijn God ik aanbid u  
Votum en zegen 
Zingen: Opwekking 614: Ik dank u voor uw genade o Heer  
 
Geen Kinderbijbelklas 
 
Luisteren naar God 
Zingen: Psalm 8: 1 en 2, 3 en 6  
 
Tien woorden van leven 
In Christus spreekt God je aan: 
Ik ben de Heer je God.  
Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. 
Ik heb je vrijgekocht van de duivel. 
Ik wil jouw God zijn. 
1. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. 
2. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. 
3. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. 
4. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. 
5. Respecteer je vader en moeder. Door hen leer je mij kennen. 
6. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. 
7. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. 
8. Neem niet wat van een a(A)nder is. Ik zorg toch voor je. 
9. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. 
10.Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. 
 
Zingen: LvK 305: Waar God de Heer zijn schreden zet 
 
Gebed 
Lezen: 
Genesis 2: 21-25 
Romeinen 1: 7-32 
Galaten 6: 1-10 
Preek over homofilie 
Zingen: Psalm 118: 7+9 
 
Dank en gebed 
Dankgebed 
Collecte  
Zingen: Opwekking 618: Jezus hoop van alle volken 
 
Ga dan heen 
Zegen 
Amen zingen 


