
Liturgie middagdienst 22 januari 2012 
 
zingen: Opw. 569 U bent de hoogste Heer 
votum en groet 
zingen: Gez. 133: 3, 4, 5 Door U geschapen 
 
gebed 
lezing: Marcus 6: 37-52 
zingen: Ps.107: 3, 10 de golven werden stil 
tekst: Mc. 6: 48 slot 
preek door Jezus gepasseerd 
zingen: LvK 442 Jezus ga ons voor 
 
geloofsbelijdenis Gez. 179a in beurtzang: 
 
(allen)  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
(mannen)  En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is  
                       van de Heilge Geest, 
(vrouwen)  geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is  
                        gekruisigd, gestorven en begraven, 
(mannen)  nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
(vrouwen)  opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
                        vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
(mannen) Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 
                        de gemeenschap der heiligen; 
(vrouwen) vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. 
(allen)   Amen, amen, amen. 
 
Gebed 
 
collecte 
zingen: Ps. 93 hoog boven zee en golven 
zegen 
 


