Liedteksten 8 januari 2012

Opw. 623

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met Mijn Geur

Want ik wil komen met Mijn Geest

En doorwaaien heel het huis

Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon
Laat Mijn leven in je zijn

Ik maak je heilig, puur en rein

Laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen

Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw

Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest

En doorwaaien heel het huis

U wilt het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in mij zijn

Maak ons heilig, puur en rein

Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U

Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
Bewerk het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest

En doorwaai nu heel het huis

Kom het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn

Maak ons heilig, puur en rein

Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wees welkom met Uw geest

En doorwaai nu heel het huis

Kom het maken tot een tempel waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn

Maak ons heilig, puur en rein

Laat het levend water stromen door ons heen



Opw. 461

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde, Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

GK 45

Laat de kind’ren tot Mij komen,
Alle alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot Mij komen,
Niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van zijn rijk
Staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnenlopen.

Sing Out

Opw. 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde, Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Refrein 2x

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U. (3x)

Laat de mensen tot Mij komen,
Over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
Houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van zijn rijk
Gaan ook voor hen open.

Als ze aan een kind gelijk

Bij Mij binnenlopen.

ik weet dat U daar bent.

refr.:

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen. (2x)
elke dag.



Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,

Opw. 569

Over al wat leeft,

bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt

elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:

neem ook mijn leven in uw hand.

refr.:

Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,

in mijn zwartste nacht.

Psalm Project psalm 150

Loof God loof Hem overal

Loof de Schepper van 't heelal
Om zijn wonderbare macht

Om de heerlijkheid en kracht
Van zijn naam en eeuwig wezen

Loof God met bazuingeklank
Geef Hem eer bewijs Hem dank
Loof Hem met de harp en luit
Loof Hem op de trom en fluit
Loof Hem op de blijde snaren

Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer

elk moet Hem eren (2x)

Al wat geest en adem heeft
Looft de Heer die eeuwig leeft
Loof Hem op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal

Loof de Heer elk moet Hem eren

Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer

elk moet Hem eren. (4x)

dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refr. 2x

Eris één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg

en alles wat ik denk

als een spiegel zijn

van wie U in mij bent.

U bent zoveel meer

dan ik verlangen kan:

Heer, neem mijn leven in uw hand.

refr. 2x



