Liturgie 1° kerstdag 2011 — middagdienst

eerste lied: GK 81 ‘Dit is de dag die God ons schenkt’ vers 1-8
(orgel & koper)

Allen

1. Dit is de dag, die God ons schenkt,

waaraan thans ieder christen denkt;

hem viere, wat in 't groot heelal

door Jezus is en wezen zal.

Mannen

2. Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon

het heil der wereld ons, zijn Zoon.

Vrouwen

3. O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U

zZijn wij Gods eigen kind'ren nu.

Mannen

4. Als ik dit wonder vatten wil,

dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

Vrouwen

5. U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheer van Bethlehem.

Mannen

6. Geloofd die komt in 's Heren naam!
Wij christ'nen zeeg'nen U te zaam,

U, vredevorst, der vaadren wens,

U zaligmaker, God en mens!

Vrouwen

7. Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

Allen

8. Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal

door Jezus is en wezen zal.

votum en vredegroet

Zingen: Eer zij God in onze dagen, Lvk 134 (instrumenten +
piano)

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,

Gloria in excelsis Deo.

2.Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,

geef in onze levensdagen

peis en vree, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo,

gloria in excelsis Deo.
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Zingen: Weet jij waarom Jezus (GK85) (afwisseling koper en

instrumenten - piano en orgel)

1. mannen:

Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?

En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam?
Vrouwen:

Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep,

en ons wilde redden uit onze nood zo diep.
allen:

Dank zij de Heer!

2. mannen:

Weet jij wat de engel herders heeft verteld?

En wat het hemelleger hun heeft gemeld?
Vrouwen:

God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet.

God heeft al je vragen veranderd in een lied.
allen:

Dank zij de Heer!

3. mannen:
Weet jij wat de wijzen zagen in de ster?
En waarom zij toen reisden zo lang en ver?
Vrouwen:
God zond hun een teken van de grote Koningszoon.
Hij zal eeuwig heersen en vrede is zijn loon.
allen:
Dank zij de Heer!
4. allen:
Jezus, onze Redder, wij aanbidden U.
O, Koning van de wereld, wij prijzen U.
Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt.
Laat uw hand niet rusten, kom haastig Here, kom!
Wij danken U!

lezing van het kerstevangelie afgewisseld met zingen

Lezen: Micha 4:1-5en 5:1-4

Zingen: Goed, heel goed (instrumenten + piano)

refrein:

Goed, heel goed,

is alles wat Hij doet.

wat Hij ook bedenkt of wat Hij maakt: 't is altijd goed.
Goed, heel goed,

is alles wat Hij doet,

en het wordt perfect als God de hemel open doet

God bedacht de aarde
toen er nog niks was
honden, bomen, paarden,
zeeén, zon en gras.

Hoe kon Hij verzinnen?
Zomaar uit het niet

al die mooie dingen

ja, alles wat je ziet.

(refrein)

Maar die mooie mensen
Maakten veel kapot

Want ze gingen wensen

Groot te zijn als God

Bouwden ze een toren

Naar Gods hemeltroon

God ging dat verstoren :

Geen mens sprak meer gewoon

(refrein)

Jakob lag te slapen

In de open lucht

Bang voor haat van Ezau
Was hij op de vlucht

God opent de hemel

Zet een ladder neer
Eng'len uit de hemel
daarlangs op en neer
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ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

(refrein) wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Israél moet reizen Leer me U danken daarvoor.

Dwars door de woestijn

Wie de weg wil wijzen ? 3. Stille nacht, heilige nacht!

God de Heer, wat fijn Vreed' en heil wordt gebracht

Hij geeft tien geboden aan een wereld, verloren in schuld;

Als je die ook dbet Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Blijft de hemel open, Amen, Gode zij eer!

ja dan komt alles goed Amen, Gode zij eer!

(refrein)

Muzikaal intermezzo: orgel + blokfluiten
“Herders moet je horen
Hier is nieuws van God :

Jezus is geboren zingen: Wij trekken in een lange stoet (GK 86: 1-4) (orgel +
Jezus, Zoon van God koper)
Engelen zij zingen
Dat God van ons houdt Allen
Vrede komt Hij brengen 1. Wij trekken in een lange stoet
Hij zorgt dat jij vertrouwt op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
(refrein) o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!

Lezen: Lucas 2:1-7 Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer.
Wij loven U, koning en Heer.

Zingen: LvK 143 Stille nacht (instrumenten + piano) Vrouwen
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
1. Stille nacht, heilige nacht! zo kwetsbaar, teer en klein,
Davids Zoon, lang verwacht, wij weten dat het rijk begint
die miljoenen eens zaligen zal, waarvan Gij Heer zult zijn,
wordt geboren in Bethlehems stal, een rijk waarin de vrede wint
Hij, der schepselen Heer, van oorlog en van pijn.
Hij, der schepselen Heer. Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven U, koning en Heer.
2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
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Mannen

3. Al gaat de vijand in het rond
de koning van het kwaad,

al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,

straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven U, koning en Heer.

Allen

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer.

Wij loven U, koning en Heer.

Lezen: Lucas 2:8-15

zingen: Zoek vrede bij dit Kind (instrumenten + piano)

Eng’len in 't veld van Efratha
Zingen daar het Gloria,

In de donk’re nacht:

de Koning wacht in de stal.

Hij ligt daar in een kribbe neer,
Jezus onze lieve Heer.

Hij die vrede geeft

Aan elk die op aarde leeft.
Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend die het vindt,

voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Herders in 't veld van Efratha
Horen daar het Gloria,

Blij klinkt door de nacht:

uw Koning wacht in een stal.

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem:
"Kom, o mensen, kom,

en kijk niet om, kijk niet om".

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend die het vindt,

voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend die het vindt,

voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!
Komt er een nieuwe morgen!

Lezen: Lucas 2:16-19

Overdenking ‘Er is er een jarig...’
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Zingen: Ik geloof in God de Vader (melodie LvK 135) (orgel +

koper)

Ik geloof in God de Vader,

die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overviloed.

Die de stilte heeft doorbroken

en zichzelf heeft uitgesproken

in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.

Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,

boven heerschappij en macht

die ten onder wordt gebracht

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert

en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

gebed

collecte —in dulci jubilo (piano, orgel, instrumenten, koper)

slotlied Opwekking 527 ‘Licht in de nacht’ (piano +
instrumenten)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.

'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,

samen met de engelen.

O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,

de naam van alle namen,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
Prijs nu Zijn naam,

de naam van alle namen,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

zegen
gezongen amen (orgel)

Instrumentaal: Away in a manger (koper)
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