Liturgie doopdienst Minthe, Levi, Sepp en Hannah
6 november 2011
Serie: Kerk zijn zonder muren?
Thema:

Op Jezus gaan lijken!

In deze serie denken we na over wie we zijn als gemeente. In de afgelopen tijd heb ik een
aantal preken gehouden over de mens als beeld van God. Wij zijn geschapen naar Gods
beeld (1). De zonde zorgt ervoor dat dit beeld ernstig is beschadigd. We hebben kennis
gekregen van goed en kwaad (2). De derde preek ging over Jezus als het volmaakte beeld
van God. het thema was ‘Schitterende Jezus’ (3).

Vandaag willen we gaan zien dat de bijbel leert dat wij bestemd zijn om het evenbeeld te
worden van zijn zoon (Rom.8:29). We worden vernieuwd naar het beeld van onze schepper,
en komen zo tot inzicht (Kol 3:9-10).

We mogen dus op Jezus lijken. Lijk jij op Jezus? Hoe kunnen we gaan lijken op Jezus? De
bijbel leert dat we vernieuwd worden. Het is dus niet iets dat je zelf doet. Vernieuwing is ook
absoluut niet zweverig. Alsof God op een knopje drukt en jou verandert. Het is ook niet een
gevoel of zo. We mogen leren om veel concretere over het geloof te praten. In de preek gaat
het over ‘wat is vernieuwing?’ Welke beelden gebruikte de bijbel? God wordt vergeleken
met een pottenbakker, een beeldhouwer en een zilversmid. Wat zijn belangrijke
voorwaarden van groei? Wat kunnen we leren van een baby? Tenslotte staan we stil bij
groeiremmers.

Aanbidding

LvK 434: 1-3 (orgel)

Heel de schepping geeft U eer, opwekking 586 (band)
Votum en zegen

gebed

Doop

Dooponderwijs

Heer U doorgrond en kent mij, opwekking 518 (band)
bediening doop

De Here zegent jou, kinderopwekking 185 (als zegenlied band )

luisteren naar God

kinderlied Psalm 116:1,10 (orgel!, kbk 1-3 werkt over de psalmen / heeft deze geleerd)
Lezen

Psalm 66: 3, psalm 98:1 zelfde melodie (orgel)

preek: Gaan lijken op Jezus....

Laat het feest zijn, opwekking 553 (band)

Dank en gebed
Dankgebed en voorbede



collecte
Slotlied GK 99: 2+3 (orgel)

Ga dan Heen en maakt...
zegen
Amen zingen (orgel)

Singout
In de hemel is de Heer....
Opwekking 581 Ik wil heel dichtbij u zijn...



