
Liturgie  30 oktober 2011 middagdienst 

Serie: kerk zijn zonder muren. 

Thema: Schitterende Jezus. 
 

In deze serie bezinnen we ons op wie we zijn als Koepelkerk. Hoe heeft God ons bedoelt? De bijbel 

gebruikt daar allerlei beelden voor. Een belangrijk beeld is dat wij beeld van God zijn. De lijn in de 

bijbel is deze lijn: Wij zijn geschapen naar Gods beeld en als zijn gelijkenis (preek 1). Door de 

zondeval is het goed mis gegaan. God zegt: Nu heeft de mens kennis van goed en kwaad. Nu zijn 

ze geworden als een van ons.  Ons probleem is dus dat wij kennis van goed en kwaad hebben 

gekregen. De duivel heeft een nieuw systeem geïmplementeerd. Doe dit en je zult worden. Doe en 

je leeft. Dit systeem maakt ons totaal kapot (preek 2). Gelukkig komt Jezus. Hij is het perfecte 

beeld van God. Hij vervult het systeem en breekt de hemel vol genade weer open. Leef en je zult 

doen (preek 3). De Geest komt om ons gelijk te maken aan Jezus (preek 4).  

 

Vandaag gaat het over Jezus als het volmaakte beeld van God. Het thema is Jezus is schitterend.  

Waarom is Jezus zo fantastisch en mooi? Kijk naar zijn daden, naar zijn karakter. Hij is meer dan…. 

Aan Jezus heb je genoeg.  

Hoe ga je zien dat Jezus zo mooi is? Luister! Als je luistert en de blijde boodschap klinkt zal 

dat iets met je doen. Je merkt een reactie. Dat is geloof. Geloven is niet iets dat je doet, het 

gebeurt als je luistert. Het wordt je gegeven. Dus niet eerst doen maar eerst luisteren, zien en 

geloven. Daarna pas doen.   

Je hebt naast Jezus niets meer nodig. De bijbel leert dat we verbonden mogen zijn met 

deze schitterende Jezus en zo vrucht zullen dragen. We mogen delen in zijn luister. Maar wat is 

dat en hoe werkt dat praktisch?  

 

Aanbidding 

Opwekking 614 Ik dank u voor uw genade o Heer… (piano) 

GK 115 Nooit kan het geloof teveel verwachten (orgel) 

Votum en zegen 

Gebed 

 

Luisteren naar God 

GK 161 (piano) Kinderlied 

Lezen 2 Kor. 4:3-7;  Kol. 2: 1-6 

Zingen psalm 145: 2+4 (orgel) 

Preek: Schitterende Jezus 
opwekking 618 Jezus hoop van de volken (piano) 

GK 145 (orgel) 

Dit belijden wij! 

 

Dank en gebed 

Dankgebed en voorbede 

collecte 

slotlied: GK 68 wij knielen voor uw zetel neer (orgel) 

 

Ga dan heen 

Zegen 

amen zingen (orgel) 


