
zondag 9 oktober 2011 ds Gert Hutten 

 
 

Jaarthema: kerk zijn zonder gebouw… 
Wat gebeurt er zoals buiten dat gebouw?  

In deze dienst staat het gevangeniswerk vanuit onze kerk in Arnhem centraal. 
We hebben twee teams die de gevangenisdiensten bezoeken. 

Binnenkort starten we met de Prison Alpha in de Blueband bajes. 
Ikenius Antuma coordineert dat gevangeniswerk. 

Verder is hij ook werkzaam in het gevangeniswezen als geestelijk verzorger.   
 

We willen ons laten inspireren door Jezus: Ik was gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe….alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. De mensen vragen aan Jezus: Wanneer zagen wij 

dat u in de gevangenis zat? Wat heeft het kruis te maken met de gevangenis? 
 

Thema: Het kruis in de gevangenis… 
 

Aanbidding 
Opwekking 489. Wij willen u ontmoeten (piano) 
GK 174: 1+3 op de melodie van psalm 119 (orgel) 
votum en zegen 
Kinderlied opwekking 54 Looft de Heer alle Gij volken (piano psalm 117) 
Gebed 
 
Luisteren naar God 
lezen: Matteus 10: 40‐42, Matteus 25: 31‐40, Romeinen 7: 24‐8:1 
Zingen psalm 146:5, 6, 7 en 8 (orgel) 
Preek: Het kruis in de gevangenis 
 
Aanbidding 
Opwekking 614 Ik dank U voor uw genade o Heer (piano) 
GK 109: 1+4 Halleluja lof zij het lam (orgel) 
 
Uitzending Ikenius Antuma + Zegen 
Psalm 134: 2+3 (orgel) 
Korte toespraak Jan Broer, Adjunct Hoofdpredikant, Dienst Geestelijke Verzorging, Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen  
 
Dank en gebed 
Voorbede en dankgebed 
Collecte 
Slotlied Opwekking 354 Gorie aan God (piano) 
 
Ga dan heen 
zegen 
amen zingen (orgel) 


